VRIJETIJDS-
KALENDER!

Stadsmagazine
van en over Leuven

Op kot in een Binnenkijken in het Leuven Jazz: ook
woonzorgcentrum gerechtsgebouw voor de jeugd?
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Licht op Ladeuze

Op zaterdag 15 en zondag 16 februari was het
Ladeuzeplein het decor voor een gigantisch
lichtkunstwerk: 10 meter hoog, 30 meter breed en
gemaakt van 44 ton stellingen. Lasers en lichtstralen
flitsten richting Universiteitsbibliotheek, en in de
installatie zweefden 600 blinkende ballonnen.

Zo'n 20.000 bezoekers hebben ervan genoten.

De reden van al dat moois? De 600e verjaardag
van KU Leuven. Die vieren we nog het hele jaar:
het programma vind je online.

® www.kuleuven.be/600jaar




‘Oog in oog met
een haai: zalig!’

Ines Goovaerts « 32 jaar « woont met haar
vriend in Heverlee « natuurfotograaf

‘Op mijn 18e verjaardag kreeg ik van mijn
ouders een geweldig cadeau: een spiegel-
reflexcamera. Ik trok ermee de natuur in en
fotografeerde vogels, dauwdruppels, mist ...
Na mijn studie communicatiewetenschappen
wilde ik mijn kinderdroom waarmaken: een jaar
naar Australié. En mijn camera ging mee.’

‘In Australié fotografeerde ik kangoeroes,
schildpadden, dingo’s ... Op sociale media
kreeg ik best veel reacties op die foto’s. En ik
voelde dat die camera me gelukkig maakte.
Dus keerde ik niet terug naar Belgié, maar

trok ik naar Canada. Daar ontdekte ik totaal
ander wildlife: elanden, beren, vossen ... Een
Canadese krant merkte een van mijn foto’s op
en zette die op haar voorpagina. Toen is de bal
echt aan het rollen gegaan.’

‘Sindsdien leef ik mijn droom: ik reis de wereld
rond voor kranten, magazines en reisbureaus,
en heb met mijn foto’s internationale prijzen
gewonnen. Mijn beelden leggen niet alleen de
schoonheid van de natuur vast, ze tonen ook
waarom we die moeten beschermen. Ik heb
me gespecialiseerd in onderwaterfotografie.
Oog in oog met een haai of walvis: zalig! Of ik
nooit bang ben? Eigenlijk niet. Ik vind mensen
soms enger dan dieren (lacht).

Elke maand zet LVN een inwoner van Leuven in
de kijker. Wil je zelf ook eens op de cover van LVN




kort

DUURZAAM EN GEZOND ETEN
Doe de Veggie
Challenge

Stad Leuven neemt deel aan
de Veggie Challenge en daagt
iedereen uit om in maart meer
vegetarisch of vegan te eten.
Doe mee aan een quiz op 7
maart, volg gratis een workshop
plantaardig koken, en kom op
19 maart naar de potluck: een
etentje waarbij iedereen een
plantaardig gerecht meeneemt.

4 De Boon-genonimeerden Wie zich inschrijft voor de
Veggie Challenge krijgt een

BOON LITERATUURPRIJS maand lang tips, weekmenu’s

Welk boek is jouw favoriet? en (kindvriendelijke) recepten.
Bovendien maak je kans op

Op dinsdag 25 maart wordt de De jury beslist wie de Boon wint, leuke prijzen, zoals het kookboek

jaarlijkse Boon Literatuurprijs maar jij bepaalt wie in beide ‘gewoon plantaardig’ van Velt.

uitgereikt: de prijs voor het categorieén de publieksprijs

beste Nederlandstalige boek. ontvangt. Tot vrijdag 21 maart ® www.leuven.be/

Leuven is dit jaar gaststad en kan je online stemmen. veggiechallenge

organiseert het evenement. Deelnemers maken kans op 016 27 27 27

Er is een prijs voor fictie en een verwenweekend voor

non-fictie en eentje voor kinder- twee personen in Leuven.

en jeugdliteratuur.

@® leuven.bibliotheek.be/deboon « 016 27 45 00

SPORT
Een nieuw zwembad in Kessel-Lo

Het sportcomplex in Kessel-Lo Ze laat nu onderzoeken hoe
is aan vervanging toe. Daarom dat nieuwe sportcomplex op
heeft de stad plannen voor een de huidige site ingericht kan

nieuw centrum met een sporthal,  worden.

sportlokalen, een cafetaria

én een nieuw zwembad met Het zwembad blijft open tijdens
minstens 50% meer zwemwater. de werken.

® www.leuven.be/sportcomplex « 016 27 22 00




VAN GRIJS NAAR GROEN
Tegeltaxi

Leg je een geveltuin aan?
Vervang je tegels in je tuin

en maak je Leuven een stukje
groener? Ook dit jaar haalt de
Tegeltaxi gratis je uitgebroken
tegels en bijbehorend steenpuin
op, elke eerste maandag van de
maand. Vraag de ophaling online
aan. Tegels, kasseien en klinkers
die nog bruikbaar zijn, brengen
we naar de Materialenbank.

REPAIR CAFE
Gefikst!

te helpen.

Registreer je vitgebroken tegels
en andere verharding op de
online tegelteller van het Vlaams
Kampioenschap Tegelwippen.
Ook dit jaar probeert de stad

zo veel mogelijk verharding te
vervangen door gras of planten.

® www.leuven.be/tegeltaxi
016 27 27 27

® www.leuven.be/repair

Een bot mes, een gat in je mouw, een kapotte broodrooster of
een fiets die hapert ... Wil je spullen herstellen, maar weet je niet
goed hoe eraan te beginnen? In het Repair Café kan je gratis
aan de slag. Er is gereedschap en vrijwilligers staan klaar om je

Deze maand zijn er twee Repair Cafés:

« za 15/03 « 10 - 13 uur « Maakleerplek, Leuven
« za 22/03 + 10 - 13 uur « Basisschool De Twijg, Wijgmaal

BUURTVERHALEN
Wandeling
‘De Glimlach’

Enkele buurtbewoners hebben
een wandeling door Sint-
Maartensdal, de Ridderbuurt
en Vaartkom uitgewerkt. Op
acht plaatsen kan je via een
QR-code naar hun verhaal
luisteren.

Je ontdekt de route online of
je kan een plannetje ophalen
in de basiswerkingen van de
buurt, zoals buurtcentrum Sint-
Maartensdal, de RuimteVaart
en ‘t Lampeke. Of sluit aan

bij de gratis groepswandeling
op zondag 16 maart of vrijdag
25 april - een heerlijke kom
warme soep inbegrepen.
Afspraak aan buurtcentrum
Sint-Maartensdal, inschrijven is
niet nodig.

De wandeling kwam er dankzij
Kom op voor je wijk, een
project waarmee de stad
buurtinitiatieven steunt.

® zo 16/03: 11 uur «
vr 25/04: 14 uur - gratis «
www.megafoonvzw.be




SUBSIDIE
Origineel beweegidee?

De stad wil zoveel mogelijk
inwoners aan het sporten of
bewegen krijgen. Daarvoor
zoekt ze organisaties, bedrijven,
scholen of verenigingen met
een origineel idee.

Over de beste beweegideeén
laten we de Leuvenaars
stemmen. Valt je idee in de
smaak? Dan testen we het uit

én geven we een flinke subsidie:

voor alle projecten samen ligt
dit jaar € 50.000 klaar.

HONDENLOOPZONES
Kakje in het zakje

Leuven telt veertien plekken

waar je hond vrij mag rondlopen:

acht kleine loopstroken, vijf
grote loopweides en een
loopbos. Op alle andere
plaatsen hou je je hond aan de

Vorige oproepen hebben tot
knappe resultaten geleid, zoals
de Open Gym onder de E314-
brug in Wilsele en het barpark
op de Philipssite. Heb jij ook
zo'n goed idee? Dien het voor
2 mei in.

® www.leuven.be/
beweegproject « 016 27 22 20

lijn, ook in een bos of park. En je
ruimt overal zelf de hondenpoep
op. Doe de poep in een zakje en
gooi het in een vuilnisbak. Wie
de regels overtreedet, riskeert
een GAS-boete tot € 350.

® www.leuven.be/honden
016 27 27 27

kort

Vliegende Kanonniers

Op zaterdag 1 maart is er
een bloemenhulde voor de
kanonniers te paard. Die
verbleven van 1923 tot 1940
in de kazerne aan Sint-
Maartensdal. Afspraak om
11 vur aan het kanon in de
Van den Gheynlaan.

® www.leuven.be/hulde

Gratis Babybabbel

Op 8 maart ben je van 9.30

tot 13.30 uur samen met je
baby welkom in de Bib Leuven
Tweebronnen. Je ontmoet

er andere ouders, ontdekt

het Leuvense aanbod voor
gezinnen en kan meedoen met
een ontspannende activiteit op
babymaat. Schrijf je online in.

® www.huisvanhetkindleuven.be/
babybabbel

Dag van de Zorg

Op Dag van de Zorg, zondag
16 maart, kan je de zorgsite
Ter Putkapelle gratis bezoeken
tussen 13.00 tot 16.30 uur.
Ontdek het woonzorgcentrum,
de assistentiewoningen en het
lokaal dienstencentrum, of kom
meer te weten over thuiszorg-
diensten. Er is ook een kinder-
programma en een hapje en
drankje voor iedereen.

® www.zorgleuven.be

Sportverdienste
van het Jaar

Merijn Geerts (ultralopen),
Pieter Sisk (atletiek),
Jason Suttels (skeeleren)
en Bart Swings (skeeleren
en schaatsen) werden
genomineerd voor de
ROB-publieksprijs van
Sportverdienste van

Jaar 2024. Breng online je
stem uit tot 12 maart.

® www.leuven.be/verdienste



Binnenkijken

Oordeel zelf!

Ontdek het
gerechtsgebouw

Ons prachtige gerechtsgebouw is al 95 jaar oud.
Duizenden rechtszaken zijn aan het Smoldersplein
voorgekomen, en duizenden vonnissen vitgesproken.
Als je er - gelukkig! - nooit hoefde te zijn, kan je hier
het gebouw achter de schermen ontdekken.

4 De Belgische architect Oscar Francotte ontwierp het gebouw.
In 1930 was het klaar. In het midden van de voorgevel zie je een
sculptuur van ‘Salomons oordeel’: een aansporing voor de rechters
om rechtvaardig te oordelen.

In de kelder liggen tienduizenden bewijsstukken die in beslag werden )
genomen in strafrechtelijke onderzoeken. Van inbrekersmateriaal en
gsm’s tot volledige IKEA-keukens en verboden kippenplukmachines:

je kan het zo gek niet bedenken. Na de rechtszaken worden de
bewijsstukken teruggegeven, vernietigd of openbaar verkocht.

Hier stemmen twaalf burgerjuryleden
over de schuld of onschuld van de
beschuldigde voor het hof van assisen.
Dat is bevoegd voor de zwaarste
misdrijven, zoals moord. De stemming
is geheim, vandaar de tussenschotten.
Om iemand te veroordelen moeten
minstens acht juryleden ‘schuldig’
stemmen. De juryleden mogen het
lokaal niet verlaten tot de beslissing
gevallen is. Gelukkig is er ook een
keukentje en sanitair.




4 In de correctionele rechtbank komen misdrijven voor zoals
diefstal, slagen en verwondingen, verkrachting en oplichting.
Het gerechtshof heeft nog andere zittingszalen, voor het assisenhof,
de burgerlijke en familierechtbank, de ondernemingsrechtbank,
de arbeidsrechtbank en de politierechtbank.

4 Deze indrukwekkende traphal en wandel-
zaal (achteraan op de foto) op de tweede
verdieping zijn vrij toegankelijk voor iedereen.
De wandelzaal heeft een marmeren vloer,
zuilen, muurschilderingen en een lichtkoepel.
Op de plafondschildering zie je een vrouw
die de barmhartigheid voorstelt en die de
slag van het zwaard van justitie verzacht.

Meer weten over de

geschiedenis van het
gerechtsgebouw?

Bezoek de gratis expo op de
tweede verdieping.

Tijdens het erfgoedweekend
van zaterdag 26 en zondag 27
april kan je een nagespeeld
proces bijwonen in de assisen-
zaal en een expo bezoeken
over verboden spelen.




Op kot in een woonzorgcentrum

‘Ik praat over mijn
wafels, zij over
haar les statistiek’

10



Dorien Halford (21) ruilde haar kot in voor een kamer in woonzorgcentrum
Edouard Remy in de Vesaliusstraat. Ze verblijft er met bijna tweehonderd
senioren, onder wie Roosje Jacobs (75).

Dorien: ‘Ik volg de opleiding
psychologie aan de KU Leuven

en heb eerst 3 jaar op kot hier in
de buurt gezeten. Iedereen had
een eigen keukentje en badkamer,
waardoor ik de andere studenten
weinig zag. Als ik overdag online
les had en 's avonds alleen op kot
zat, waren de dagen soms eentonig
en eenzaam.’

‘Toevallig hoorde ik dat hier
studentenkamers vrijkwamen, en
dat interesseerde me meteen.

Hier ben je altijd goed omringd.
Ook het contact met een oudere
generatie trok me aan. Ik heb geen
grootouders meer. Oudere mensen
zijn milder, rustiger en zorgzamer.
Misschien was ik daarnaar op zoek.’

‘Tk heb het woonzorgcentrum
enkele keren gemaild om die vrije
kamer zeker niet te mislopen - ik
was écht gemotiveerd (lacht). Voor
dit academiejaar waren er een
veertigtal geinteresseerden voor
vier kamers. En na een infoavond
en een motivatiebrief mochten tien
kandidaten zich komen voorstellen
aan het personeel en de bewoners.
Zij kozen samen wie het beste bij
de groep past.’

‘We wonen hier nu met zes
studenten, verdeeld over twee
verdiepingen. Capucine en Siebe
zaten hier vorig academiejaar al.
Isa, Thibaut, Ester en ik zijn er dit
academiejaar bijgekomen.’

Vriendinnen over de vloer

‘Strenge huisregels zijn er niet. Met
onze badge kunnen we hier dag

en nacht binnen en buiten. Mijn
vriend Wout blijft geregeld slapen,
en ook mijn vriendinnen komen
weleens langs. Er wordt natuurlijk
verwacht dat je je openstelt voor
de bewoners en hen respecteert.

Da's maar vanzelfsprekend, vind ik.
Je gaat bijvoorbeeld niet om 2 uur
's nachts door de gangen roepen.’

‘Er is een aparte keuken en douche
voor de studenten. Maar we eten
gewoon in de leefruimte, bij de
bewoners. Mijn kamerdeur staat
meestal ook open. 's Avonds kijken
Ester en ik soms tv of studeren

we in de leefruimte. Of we blijven
wat langer hangen op het vierde,
waar de meeste bewoners later
gaan slapen. En ik sla al eens een
babbeltje als ik mijn drinkbus ga
vullen aan de waterfontein, met
Roosje bijvoorbeeld.’

‘Hier zijn geen
strenge huisregels’

Altijd vrolijk

Roosje: ‘Van alle studenten ken ik
Dorien het beste. Zo'n lief meisje:
altijd behulpzaam, altijd vrolijk. We
praten over alledaagse dingen.
Over onze dag bijvoorbeeld: ik
over de wafels die ik gebakken
heb, zij over haar lessen statistiek.’

‘Ik woon hier nu 6 jaar, maar

mijn familie — mijn kinderen en
kleinkinderen - zie ik niet zo vaak.
Die wonen te ver. Daarom vind ik
het belangrijk om mensen rond
me te hebben. Ik zit veel liever in
de leefruimte dan op mijn eigen
kamer. Ook altijd plezant: als de
kleintjes van het kinderdagverblijf
hiernaast op bezoek komen. Hun
verhalen en vrolijke snoetjes
brengen leven in de brouwerij.’

Jong en oud samen

Sinds vorig academiejaar
verhuurt woonzorgcentrum
Edouard Remy koten aan
studenten. ‘Een bewuste
keuze,’ vertelt directrice
Babs Roex, ‘want jong en
oud samenbrengen heeft
voordelen. De enen geven
rust, de anderen energie.’

Het woonzorgcentrum heeft
nog andere initiatieven om
generaties te mixen:

» Naast het woonzorg-
centrum ligt kinderdag-
verblijf DoRemy. De
bewoners lezen de peuters
geregeld verhalen voor.

« De buurt en bewoners
onderhouden samen een
moestuin.

« Scholieren van Sancta
Maria gaan geregeld met
de bewoners naar culturele
voorstellingen.

« Studenten van het
Redingenhof werken
elke vrijdag tijdens een
praktijkles samen met de
bewoners.

« Elke maand komen de
bewoners en enkele
Leuvenaars samen tijdens
de praatgroep ‘Leuvens
Dialect’.

« Vrijwilligers nemen de
bewoners mee naar de
thuiswedstrijden van OHL.

® www.zorgleuven.be
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de nieuwkomer

H FOODS

Uitbater: Alice Chen

Open sinds: januari

Adres: Brusselsestraat 118a

Elke maand zet LVN een nieuwe Leuvense handelaar of
horecazaak in de kijker. Zelf plannen voor een zaak? De stad
helpt je op weg. Meer info: www.leuven.be/starter

12

‘Meer dan 300 soorten noedels!

Alice: ‘Onze Aziatische supermarkt is een familie-
bedrijf: ik baat de winkel uit samen met mijn zus en
ouders. De Brusselsestraat is voor ons de ideale plek.
Er komt een nieuwe woonwijk, de Hertogensite, en er
openen steeds meer toffe horecazaken. Die brengen
veel sfeer.

‘De H van H Foods staat voor ‘hua ren’. Dat zijn mensen
met Chinese roots die in een ander land wonen, maar
wel nog de Chinese cultuur of taal kennen. Ikzelf

ben in Leuven geboren. Ik zie er Chinees uit, maar

mijn gewoontes zijn Vlaams. Dankzij de winkel leer ik
mijn Aziatische roots beter kennen en kan ik een brug
vormen tussen deze twee rijke culturen.’

‘Ik ben verzot op noedels. We verkopen meer dan 300
soorten en ik heb ze bijna allemaal geproefd (lacht).
Daarnaast hebben we allerlei snacks, drankjes, sauzen,
rijstsoorten ... Ook Aziatische groenten en fruit, zoals
groene papaja of speciale champignons. En voor

wie niet graag kookt: we verkopen lekkere diepvries-
producten zoals dumplings of bao buns. Klanten mogen
ons altijd tips of recepten vragen, bijvoorbeeld als ze
een gerecht van op reis of restaurant willen namaken.’



Inwoners per

Al le m a a l 'deelgemeente
Leuvenaar!

Aantal inwoners

1990
1995

2000
2005
2010

2015 98.229

2020

2025 104.812

159

nationaliteiten

Andere nationaliteiten
in Leuven

Top 10

* China Portugal
2.067 B 877

EE Nederland - Oeckraine

I 1.681 865
14.084 — -
Niet-EU ndia i olen

& 1.663 859

I I Italié Turkije
1.460 687

Spanje - Duitsland
o o 1124 592

Bron: Rijksregister, cijfers van 1januari 2025 en exclusief kotstudenten.
Benieuwd naar meer cijfers over Leuven? Kijk op www.leuven.be/cijfers.



‘Straathistories’ is een reeks
publicaties over de geschiedenis
van Leuvense buurten, gemaakt
door en voor Leuvenaars, met
de hulp van de stad. Gerlinde
De Bruycker en Erik Wynen

vit Heverlee werkten mee

aan het boekje ‘Rondom

de Pleinstraat’.

Straathistories: over de geschiedenis in je buurt

‘Hier werd gesmokkeld

en gesaboteerd”

* met zes buurtbewoners
- enbijzondere plaatsen

s



Gerlinde: ‘Hilde, die hier vlakbij
woont, nam in 2022 het initiatief.
Ze wilde graag een ‘Straathistories’
maken voor het 40-jarig bestaan
van ons burenhuis De Pit. Ze

zocht en vond een redactie van
acht buurtbewoners. De meesten
kenden elkaar nog niet goed, maar
het bleek al snel een toffe bende
te zijn.’

Erik: ‘De stad heeft ons goed op
weg geholpen. We verdeelden de
taken onderling: teksten schrijven,
interviews afnemen, opzoekings-
werk doen, fotomateriaal
bijeenzoeken, enzovoort.’

Gerlinde: ‘We hadden geen
duidelijk plan van wat er allemaal
aan bod moest komen. In het
begin zaten we veel in het Stads-
archief, waar we info vonden over
onze buurt: de Stadsbegraafplaats,
Tiensepoort, Philipssite ... Maar
gaandeweg groeide het besef dat
er nog zoveel waardevolle verhalen
te rapen waren in de buurt.

Dus gingen we buurtbewoners
interviewen.’

Hortense Daman

Erik: Zo hebben we ontdekt dat
deze buurt tijdens de Tweede
Wereldoorlog een haard van

verzet was. Hier werd gesmokkeld
en gesaboteerd. De bekendste
verzetsstrijdster kenden we natuurlijk
al, Hortense Daman, een jong meisje
dat in de Pleinstraat woonde. Maar
ze waren met veel meer.’

Gerlinde: ‘Het verhaal van Johan
heeft me het meest geraakt. Hij
vertelde ons over zijn overgroot-
vader, Andreas Storckel. Die was
al gepensioneerd en had twee
kleinzonen. Er waren weinig
mensen die op zijn leeftijd nog in
het verzet gingen, maar Andreas
kon niet leven met het onrecht.
Hij smokkelde geweren en spring-
stoffen, liet verzetsstrijders
onderduiken, hielp mee sabotage-
acties opzetten ... In 1944 werd

hij samen met de Damans, zijn
overburen, opgepakt. Hij overleed

in Buchenwald, amper een maand
voor de Amerikanen het kamp
zouden bevrijden. Het is een triest
verhaal, maar wat een held.’

Droogkap

Gerlinde: ‘Ook Paul en Amelie,

88 en 91jaar oud, hebben ons

een schat aan verhalen bezorgd.
Paul woont al heel zijn leven in de
Pleinstraat. Hij is er zelfs geboren.
Hij vertelde over de vele cafés,
kapsalons en kruidenierszaken

die hier vroeger waren. Sommige
bewoners hielden als bijverdienste
een café open. Maar eigenlijk was
dat gewoon hun living met enkele
tafeltjes. En ook een kapsalon was
niet meer dan een voorkamer met
enkele stoelen en een droogkap.’

Erik: ‘En dan heb je nog de voor-
malige Philipsfabriek naast onze
wijk. In de jaren 1960 was dat de
grootste Philipsfabriek van Europa.
Ze maakte 1 miljoen radiotoestellen
per jaar. We ontdekten dat de
fabriek er misschien wel gekomen
is door een stom toeval. Na een
auto-ongeval aan de Parkpoort

in 1928 werd de grote directeur
van Philips Eindhoven, samen met
zijn vrouw, verzorgd in het Heilig
Hartziekenhuis. Uit dankbaarheid
voor de goede zorgen liet hij hier
zijn eerste buitenlandse fabriek
bouwen. We zijn gaan praten met
een 100-jarige gepensioneerde
dokter, die nog bewijsstukken van
dat ongeval en de ziekenhuis-
opname had.’

‘En zeggen dat ik eerst dacht dat
er over deze buurt niet zoveel

te vertellen was. Uiteindelijk
hebben we veel geschrapt om het
overzichtelijk te houden.’

‘Het is ook tof dat we dankzij
‘Straathistories’ zoveel nieuwe
mensen uit onze buurt kennen. Als
ik nu een fles melk nodig heb, kan ik
bij heel wat meer huizen aanbellen.’

Gewoon fantastisch

Gerlinde: ‘En we zijn trots op het
resultaat. Toen onze ‘Straathistories’
klaar was, hebben we voor 150
buurtbewoners een feest gehouden
in de Philipsfabriek. We hadden

wat muzikanten geregeld. Enkele
getuigen - onder anderen Amelie,
Paul en Johan - kwamen vertellen
over hun herinneringen. En onze
buurtcafés, Kaminsky en Pigeon
d'Or, trakteerden de drank. Het was
gewoon fantastisch - voor ons een
van de mooiste dagen van 2024.

Zin om je eigen boekje
te maken?

Elke straat, buurt of wijk in
Leuven heeft interessante
verhalen. Ben je minstens
met drie buurtbewoners die
zelf aan de slag willen, dan
begeleidt de Erfgoedcel van
de stad je. Zo krijg je tips
waar je historische informatie
vindt, hoe je interviews
afneemt en hoe je alles
samenbrengt tot een mooie
publicatie. De stad betaalt
ook de vormgeving en druk.

Alle Straathistories

Benieuwd naar alle ‘Straat-
histories'? Er bestaan al

16 boekjes, onder andere over
de Brusselsestraat, Voorzorg-
straat en Ten Wijngaard.

Je kan zo'n boekje kopen
voor € 7: online of bij het
Stadsarchief en Visit Leuven.
De publicaties die uitverkocht
zijn, kan je online lezen of
vitlenen in de Bib Leuven.

® www.leuven.be/straathistories «
016 27 22 85
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Nieuwe streetart

Muur met
meer

Het voorbije jaar werden weer heel

wat - soms kolossale - muren omgetoverd
tot echte kunstwerken. LVN selecteerde
er acht die een ommetje waard zijn!

© Artoon
Q Parking De Bond, Leuven

De parking onder het Martelarenplein oogt sinds vorig
jaar veel minder grijs: kunstenaar Artoon schilderde op
twee muren kinderhanden met speelgoedautootjes. De
autootjes van zijn zoon stonden model voor het werk.

© El Tipo en Uncompressed
Q Parking De Bond, Leuven

Ook kunstenaar El Tipo en het Leuvense ontwerpbureau
Uncompressed leefden zich uit op een muur van
parking De Bond. Hun muurschildering toont vier
muzikanten die vaak optreden in Het Depot, de
concertzaal boven de parking. Links staat zanger Milow.
Naast hem herken je Brenda Corijn van de muziekgroep
Ao en zangeres Selah Sue. Aan de rechterkant Jimmy
Dewit, beter bekend als DJ Bobby Ewing.

(3 ] rare_quast
Q Terbankstraat 20, Heverlee

Streetartist Robin Vranken is zelf al 16 jaar
brandweerman in Leuven. Vorig jaar maakte hij dit
monumentale werk ter ere van Dag van de Brandweer.
Je ziet drie brandweerhelmen, omgeven door rook.
Elke helm weerspiegelt een andere taak van de
brandweer: hulp bieden bij auto-ongevallen, branden
blussen en eerste hulp geven. Voor het werk van 200
vierkante meter had hij zo'n 50 liter verf nodig en
moest hij hoog de ladder op - gelukkig geen probleem
voor een brandweerman!

O Art of MAU

Q Kaboutermansstraat 81, Leuven

Deze muurschildering verbeeldt de Belgische
jazzlegende Django Reinhardt. De vlammen op

de achtergrond verwijzen naar de brand in zijn
woonwagen: de 18-jarige Django raakte zwaargewond
en kon de ringvinger en pink van zijn linkerhand niet
meer gebruiken. Toch leerde hij opnieuw gitaarspelen
en ontwikkelde hij zijn eigen stijl: jazz manouche

of gipsyjazz. De kabouter op zijn instrument is een
knipoog naar de straatnaam.



O sokram

Q Redingenstraat 27, Leuven

Als je de leerlingen van het Redingenhof vraagt hoe
Europa moet zijn, dan antwoorden ze: sociaal! En dat
toont de Spaanse artiest Sokram met dit werk van maar
liefst 180 vierkante meter. Je ziet handen van hout en
steen die aan een touw trekken. Die symboliseren de
kracht om samen dingen te veranderen. De blauwe
achtergrond met sterren verwijst naar de Europese
vlag. De muurschildering is een van de zeven werken

in Belgié voor het project #EuropeStreetArt van de
Europese Commissie.

O Sam Billen en Han Coussement

Q Brusselsesteenweg 2, Leuven

Op de brug aan het begin van de Brusselsesteenweg
schilderde Sam Billen met de hulp van Han
Coussement ‘De Wijngaardpoort’: een uitzicht

over velden buiten de stad en enkele scénes uit

het stadsleven van de 17e eeuw. Hij baseerde zich

op prenten en opgravingen uit 2022. Toen troffen
archeologen resten aan van de Wijngaardpoort. Die gaf
van de Wijngaardstraat - de huidige Brusselsestraat -
toegang tot de wijngaarden buiten de stad.

Nieuwe streetartroute

Visit Leuven stippelde een
nieuwe streetartwandeling

uit langs nog andere werken
in de stad. De wandeling van
6 kilometer leidt je langs
streetart op originele locaties
in minder bekende wijken.
Download dit plannetje vanaf
april online, of koop het voor
2 euro bij Visit Leuven.

® Jozef Vounckplein 2 -
www.visitleuven.be/streetart

Wil je een overzicht van alle
werken in Leuven? Download
dan de app of bezoek de
website van Street Art Cities.

® www.streetartcities.com

@ Sascha & Tashi Stylianou

Q Duivelsweg, Leuven

In de spoorwegtunnel van de Duivelsweg kan je sinds
vorige zomer het werk van Sascha & Tashi Stylianou uit
Cyprus bewonderen. Ze ontwierpen de muurschildering
samen met de buurtbewoners. De streetart kwam er
dankzij Kom op voor je wijk, een project waarmee de
stad buurtinitiatieven steunt. De Duivelsweg ligt vlak bij
de Abdij van Park en daarop is het werk geinspireerd.

O sam Billen
Q Albert Woutersstraat 168, Wilsele

Met de steun van de stad toverden buurtbewoners
een kale gevel bovenaan de Keizersberg om tot een
prachtig kunstwerk. Het werk ‘Mechelse Poort’ toont
drie belangrijke figuren uit Wilsele. Onderaan staat
Jef ‘Poeske’ Scherens, zevenvoudig wereldkampioen
baanwielrennen. Daarboven topvoetballer Dries
Mertens, en op zijn schouders Albert Wouters, de
verzetsheld uit de Tweede Wereldoorlog naar wie

de straat is vernoemd. Je ziet ook twee verdwenen
historische gebouwen uit Wilsele: de Mechelse Poort
en de burcht van Keizersberg.
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‘De Leuvense natuur
kan me nog altijd
verwonderen’

‘Tk ben meer dan de helft van de tijd op reis,

maar Heverlee is mijn thuis. Hier probeer ik zoveel
mogelijk met vrienden en familie af te spreken. Die
vertrouwde band is onvervangbaar. En het zijn mijn
grootste supporters: ze laten me los om mijn droom
waar te maken, en ze ontvangen me met open
armen als ik plots weer voor de deur sta.’

‘Thuis zit ik veel achter de computer. Mensen
denken soms dat mijn job één grote vakantie
is (lacht), maar er kruipen heel wat uren in het
monteren en bewerken van beelden.’

‘En ook hier zoek ik de natuur op - mét camera
natuurlijk. De Abdij van Park is vlakbij en ik ga ook
weleens naar Heverleebos of de Doode Bemde, op
een boogscheut van de stad. Liefst bij zonsopgang
of valavond. Dan is het licht op z'n mooist en de
kans om hertjes, bevers, roofvogels of vossen

te spotten het grootst. Het is misschien minder

exotisch, maar de Leuvense natuur kan me nog altijd

verwonderen.’

Qo

Gop

KROKUSVAKANTIE
Cinema en kunst voor
de jeugd

Van 1 tot 9 maart palmt het Jeugd-
filmfestival de zalen van Cinema ZED
in. Van peuter tot tiener: er zijn films
voor alle leeftijden. Zo is er ‘Een
nieuwe vriend voor Dikkie Dik’ (3+)
met de stem van Jan Decleir en
‘Lampje’ (9+), een verfilming van

het razend populaire jeugdboek.

Het volledige programma vind je

op de website.

Liever kunst met krokus? Van 4 tot
9 maart is er ook Krokuskriebels in
M Leuven. Koop online tickets voor
creatieve workshops (6+), muzikale
museumtours (0+), prikkelarme
familierondleidingen (8+) of de
speurtocht ‘De Kunstroof’ (14+).

® www.cinemazed.be - 016 67 92 40
www.mleuven.be/krokuskriebels «
016 27 29 29

EK RUNNING
Goed eten, goed lopen

Meer dan 3.500 Leuvenaars
trainen voor de European

Running Championships in april.
Heb je ook de loopmicrobe te
pakken? Tijdens een infoavond op
woensdag 12 maart vertelt triatlete
en sportdiétiste Jolien Lewyllie
over het belang van goede
voeding tijdens je training: die
helpt blessures te vermijden én je
prestaties te verbeteren. Ze geeft
ook tips voor tijdens de wedstrijd.
De infoavond is gratis. Schrijf je wel
op voorhand in.

® wo 12/03 « 19.30 uur « Auditorium
Tweebronnen « gratis «
www.uitinleuven.be/ekrunning



DOCVILLE
Filmfestival

Filmliefhebber? Van 26 maart tot
3 april is het weer DOCVILLE.
Op het programma: zo'n 75 inter-
nationale topdocumentaires over
uiteenlopende thema'’s - van
Amerikaanse politiek tot ufo's en
horoscopen. Voor jong en oud
zijn er ook opnieuw sterke weten-
schappelijke documentaires,
onder de noemer ScienceVille.
Zo kunnen kinderen naar de docu
‘The Mystery of the Giant Birds’
over oervogels.

JEUGDBOEKENMAAND
Voorlezen, knutselen
en meer

Maar DOCVILLE is meer dan
film alleen: tijdens de ruimtedag
op zaterdag 29 maart is er een
gedeeltelijke zonsverduistering.
Je kan dan veilig eclips-kijken,
een workshop astrofotografie
volgen en je aan een escape-
game wagen.

® wo 26/03 - do 03/04 «
www.docville.be
016 67 92 35

Maart is Jeugdboekenmaand. De Bib Leuven organiseert heel wat
activiteiten voor kinderen van 3 tot 12 jaar. De meeste zijn gratis,
maar met inschrijving. Een greep uit het aanbod:

- Jeugdboekenverkoop: afgevoerde kinderboeken voor € 1 per stuk «
za 01/03 « 10 - 16.30 uur « de Bib Leuven Tweebronnen

. ‘Ezelsoren en wolfstanden’: voorstelling over de geschiedenis van het
boek, waarna je miniaturen leert tekenen - met een ganzenveer! .
za 08/03 « 16 - 17 uur - 8 tot 12 jaar « de Bib Leuven Tweebronnen

- ‘Klik klik! Verrassende vakantiekiekjes’: voorleesverhaal, waarna je zelf

een origineel landschap knutselt « za 15/03 « 9.30 - 10.30 uur,
10.30 - 11.30 uur en 11.30 - 12.30 uur « 4 tot 7 jaar »

de Bib Leuven Heverlee

- ‘Once Upon a Tech’: maak Lego-helden die het sprookje goed laten

eindigen «» wo 19/03 « 14 - 16.30 uur « 6 tot 9 jaar « de Bib Leuven Wilsele

® leuven.bibliotheek.be/jeugdboekenmaand - 016 27 45 00

kort

Lenteshopping

Op 22 en 23 maart is het
Lenteshopping in de binnen-
stad. Het ideale moment om
de lente- en zomercollecties
te ontdekken! Op zaterdag zijn
er modeshows en livemuziek,
op zondag workshops voor
kinderen. Zondag zijn ook veel
winkels na de middag open.

® www.visitleuven.be/
lenteshopping

Seniorenbal

Elke maand kan je in
30CC/Schouwburg naar het
Seniorenbal. De volgende editie
begint op dinsdag 1 april om

14 uur. Reserveer je gratis tickets
vanaf woensdag 5 maart. Dat
kan online, via 016 27 40 00 of
aan de ticketbalie van 30CC
(Bondgenotenlaan 21).

® www.30cc.be/seniorenbal

Carnavalskermis

Van 15 tot 26 maart is het
kermis op het Martelarenplein.
Op 17 maart staat de muziek
stiller en schijnen de lichten
minder fel. Op 26 maart krijg je
korting aan enkele kramen.

® www.leuven.be/kermis

Leuvense docu

De Leuvense regisseur

Johan Van Schaeren maakte
een documentaire over de
opstartjaren van De Appeltuin,
de allereerste freinetschool
van Vlaanderen. ‘Een Andere
School’ speelt nog tot eind
maart in Cinema ZED.

® www.eenandereschool.be

Surf naar
www.uitinleuven.be
voor meer activiteiten.



Leuven Jazz, van 13 tot 23 maart

‘Jazz is gewoon
supergraaf’

Van jazz wordt wel eens gezegd dat het voor een ouder
publiek is. Klopt niet, vinden zangeres Hannah Bruylandt (28)
en trompettist Lennart Henderickx (29). De LUCA-studenten
verloren al jong hun hart aan het genre. Deze maand staan ze
op het podium van het tiendaagse festival Leuven Jazz.

Hoe hebben jullie jazz
leren kennen?

Lennart: ‘Mijn papa was componist,
dus er was altijd muziek bij ons
thuis. Alle genres, van funk tot
klassiek. Ik hield vooral van reggae,
maar rond mijn 16e ben ik ook jazz
beginnen te spelen - eerst op
basgitaar en dan op trompet. De
vrijheid en improvisatie: ik vond het
supergraaf.’

Hannah: ‘Ik heb het niet van thuis
meegekregen. Integendeel: toen
ik jazz ging studeren, vroeg mijn
papa: Zo van die tsjingel-tsjangel?’

Haha! Ik zing wel al van kindsbeen
af, en rond mijn 14e leerde ik jazz-
zangeressen als Ella Fitzgerald en
Billie Holiday kennen. In hun muziek
zit zoveel gevoel. Dat vond ik
fantastisch, en wilde ik ook kunnen.’

Klopt het dat weinig
jongeren naar jazz
lvisteren?

Lennart: Ja. Dat ligt niet aan

de muziek zelf, maar aan de
commerciéle zenders: die spelen
nauwelijks jazz. Jongeren kénnen
het gewoon niet zo goed.’

Hannah: ‘En ze denken soms

dat het moeilijk en chaotisch is.
Natuurlijk heb je free jazz, met vrije
improvisatie die niet gebaseerd is
op een akkoordenschema. Da’s wat
moeilijker verteerbaar en niet voor
iedereen weggelegd. Maar jazz is
een diverse stijl, die je niet zomaar
in €én hokje kan steken. Dat zal

je merken als je naar Leuven

Jazz komt.’

Hebben jullie tips voor
Leuven Jazz?

Lennart: ‘Het themacombo Pocket
Bigband. Hannah, ik en negen
andere studenten spelen muziek
van Rebirth::Collective. Dat is de
jazzband van Dree Peremans, onze
trombonedocent en dirigent. Hun
muziek is gewoon geweldig. En een
bigband is sowieso impressionant.’

Hannah: ‘Ik raad Naima Joris aan,
ook een Belgische artiest. Ze zingt
melancholische covers van ‘La vie en
rose’, ‘Sodade’, ‘Enjoy the silence’ ...
heel toegankelijk en zo mooi!’

Lennart: ‘Maar onze beste tip voor
jong en oud is: twijfel niet en kom
af. Er valt vast iets in de smaak.’

Ontdek Leuven Jazz

Leuven Jazz, dat zijn 47
concerten van artiesten uit
binnen- en buitenland, in
concertzalen, huiskamers,
kerken en cafés, én vaak
gratis. Maar ook film, een
looptocht en zelfs yoga.
Ontdek het volledige
programma online.

® do 13/03 - zo 23/03 -
www.leuvenjazz.be «
016 27 40 00




Kunst, sport en geneeskunde

gy Internationale
Vrouwendag

Op Internationale Vrouwendag geven we extra aandacht aan gendergelijkheid en
vrouwenrechten wereldwijd. In Leuven staan van 6 tot 9 maart wel honderd activiteiten op
het programma. En heel veel is gratis. Kan je moeilijk kiezen? Enkele aanraders.

M Leuven
Vrouwen in de kunst

M-curator Eva Wittocx stelde een
uitgebreid programma samen
speciaal voor Vrouwendag. Duik
bijvoorbeeld met een gids in de
vaste collectie van het museum.
Je staat stil bij enkele vrouwelijke
kunstenaars en leert hoe vrouwen in
de loop der eeuwen werden voor-
gesteld in de kunst. Ook de moeite
zijn de lezingen over vrouwelijke
architecten, beeldhouwers of
kunstenaars. Kort maar krachtig,

in telkens 45 minuten. Of bezoek
de nieuwe expo's van kunstenaars
Grace Schwindt en Sigefride
Bruna Hautman.

Sportcomplex Kessel-Lo

Sporten voor vrouwen

Zondag 9 maart kunnen vrouwen
(vanaf 14 jaar) gratis gaan sporten

in het sportcomplex van Kessel-Lo.
Kom dansen, schermen of rugby
spelen. Of geniet van yoga of pilates.
Je kan tot vier initiaties volgen van
telkens 1 uur. En er is opvang voor
kinderen van 5 tot 12 jaar. Die kunnen
spelletjes spelen of ravotten in het
ploeterbad. Op de infomarkt ontdek
je het Leuvense sportaanbod. Je

kan er een sportgids meenemen of
vragen stellen aan een medewerker.
Ready, set, go!

Tweebronnen
Vrouwen en geneeskunde

Zaterdag 6 maart vertelt cardiologe
Berlinde von Kemp over hart- en
vaatziekten bij vrouwen. Zo leer

je waarom maar liefst 30% van

de hartinfarcten bij vrouwen niet
herkend wordt, tegenover 16% bij
mannen. En in het Stadsarchief kan
je tot 14 maart gaan kijken naar twee
bijzondere documenten: de diploma'’s
van de Leuvense Isala Van Diest
(1842-1916), de eerste vrouwelijke
arts van Belgié én vurig voorvechter
van vrouwenrechten. Op de foto zie
je de zusjes Miranda (links) en Isala
(rechts) in hun jeugdjaren.

® www.leuven.be/vrouwendag - 016 27 27 27
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De Pietermannen vieren carnaval

‘Al 57 jaar een f

Tromgeroffel en trompet-
geschal, daar komt het
carnaval! Op 15 maart trekt
een bonte stoet door Leuven.
En daar kijken Luc Lauwers
en Danny Schoovaerts van
de Koninklijke Orde van

de Pietermannen een heel
jaar naar uit.

Danny: ‘Het verhaal van de
Pietermannen is in de jaren 60
begonnen bij het Verbond der Jaar-
tallen - beter bekend als de Mannen
van 't jaar. Een Leuvense traditie:
mannen vit hetzelfde geboorte-
jaar verenigen zich en organiseren
allerlei activiteiten. Maar in de
winter was er weinig te doen, en
voor sommigen mocht het ook
allemaal wat uitbundiger (lacht). In
1968 werd de eerste prins carnaval
verkozen en zag onze orde het

levenslicht. De naam ‘Pietermannen’
is echt Leuvens. De rijke families

die in de middeleeuwen rond

de Sint-Pieterskerk woonden,
noemden zich zo.’

Luc: ‘Typisch voor een carnavals-
vereniging zijn de titels en rangen,
afhankelijk van je functie of van
hoelang je lid bent. Het gaat van
‘aspirant’ tot ‘erekeizer’. Danny is
bestuurslid en daarom ‘ridder’. Ik
ben zelf al meer dan 10 jaar voor-
zitter, en daardoor ‘groothertog’. Je
ziet het ook aan de kostuums die we
dragen op officiéle bijeenkomsten.
De kleur van je medaille - zilver of
goud - en het aantal pluimen op

je hoed zeggen iets over rang of
titel. En wie ooit prins of prinses is
geweest, draagt een rode cape.’

Danny: ‘Die prins of prinses
verkiezen we elk jaar onder onze
leden. Vroeger konden alleen
Mannen van 't jaar zich kandidaat

|
il

Carnaval!

Prinsenbal met optredens:
vr 14/03 « 20.11 uur « zaal
Rijschool - gratis

Stoet: za 15/03 -

15.11 uur - start op het
Sint-Jacobsplein -
parcours: online

Fuif: za 15/03 « 16.33 uur .
zaal Rijschool - gratis

® www.leuven.be/carnaval

CRidder Danny
Schoovaerts (links)
en groothertog Luc
Lauwers (rechts) van
de Koninklijke Orde
van de Pietermannen

eest!’

stellen - mannen boven de 40
dus. Maar de tijden zijn veranderd:
ook vrouwen en jongere mannen
kunnen nu prins of prinses worden.
De verkiezing is één grote show.
De kandidaten tonen het beste van
zichzelf door te zingen, te dansen,
te acteren ... In de jaren 70 bracht
iemand zelfs een olifant mee!

Een jury beslist wie Leuven een
jaar lang mag vertegenwoordigen
op stoeten, bals en festijnen van
andere carnavalsverenigingen in
Vlaanderen.

Luc: ‘En de prins of prinses staat
natuurlijk ook tijdens onze eigen
stoet vooraan op de praalwagen: hét
hoogtepunt van ons seizoen. Dan
trekken een veertigtal wagens en
tientallen fanfares en dansmariekes
door de stad. Carnavalisten vit
binnen- en buitenland komen maar
al te graag naar Leuven. Aan de
Sint-Pieterskerk staat het volk soms
wel vijf rijen dik!’



Wie is sinds eind november de hoofdcoach van de mannenploeg

van OH Leuven?

Bezorg je antwoord véér 10 maart via www.leuven.be/wedstrijd en maak kans op een gratis
duoticket voor de match OHL-STVV op 16 maart om 18.30 uur in het stadion van OHL.

Vorige wedstrijd: de Materialenbank bestaat al sinds 2021. Emma V.D.K,, Riet T. en Natalia Z. wisten dat
en winnen een snijplank gemaakt van gerecupereerd hout vit de oude Stella-brouwerij De Hoorn.

" Charles Deberiotstraat
_ Leuven

Charles Deberiot (1802-1870) was een van de grootste
violisten van zijn tijd. Hij werd geboren in een adellijke
Leuvense familie, en woonde in de Kattenstraat. Na zijn
dood werd die straat naar hem vernoemd. Al op jonge

leeftijd maakte hij carriére in Parijs en Londen. Van 1842
tot 1852 gaf hij les aan het Koninklijk Conservatorium van
Brussel. Door een oogziekte moest hij ontslag nemen en
op zijn 56e was hij volledig blind. Maar hij stopte pas 8
jaar later, in 1866, toen zijn linkerarm verlamd raakte.

over een straatnaam.

Colofon

Verantwoordelijke vitgever:
Mohamed Ridouani,
burgemeester, Professor

Van Overstraetenplein 1,

3000 Leuven « Fotografie: Jan
Crab, Jan Pollers, Lander Loeckx,
André Nullens, Sophie Nuytten,
OHL, Jan Pollers, Dominique
Provoost, Rob Stevens, Studio
Roma, Bob Van Mol, Wouter Van
Vooren « LVN is gedrukt met
milieuvriendelijke inkt op papier
uit duurzaam beheerde bossen.

Contact: info@leuven.be of
016 27 27 27

23



.-': i:
R
| 13
PR B
i..i | |F'.
Bty F. &
T r T-‘}
g | 10 1
- T | \ \ F i1
| . & 17 . [

114§

LA

e WG "x_

Verrassend hoeveel auto’s er in 1999 reden en parkeerden op de Bondgenotenlaan, nietwaar? Na verschillende ingrepen
is het autoverkeer er aanzienlijk verminderd. Daardoor werden de verkeerslichten rond 2000 overbodig. Sinds 2016 rijden
er voornamelijk nog bussen, taxi's en leveranciers voor handelszaken en horeca. In 2001 verdwenen de parkeerplaatsen en
kwamen er brede voetpaden. Extra plaats om te shoppen!




