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‘In de jaren 60 is mijn vader uit Turkije naar 
België gekomen om te werken in de mijnen. 
De rest van ons gezin verhuisde pas in de 
jaren 70, toen ik 2 jaar was. Van mijn 7e tot 9e 
ben ik met mijn moeder teruggekeerd naar 
Turkije, om voor mijn grootvader te zorgen.’   

‘Op mijn 18e is mijn broer uit het leven 
gestapt. Zijn dood heeft een grote indruk op 
mij nagelaten. Ik denk dat toen het zaadje is 
geplant voor de schrijver die ik zou worden. 
Vier jaar later, op mijn 22e, heb ik een zwaar 
auto-ongeval gehad. De dokter vertelde me 
dat ik nooit meer zou kunnen stappen. En 
wat doe je als je in een ziekenhuisbed ligt en 
plots alle tijd hebt? Ik begon te lezen. Er ging 
een nieuwe wereld open. Een ontdekking én 
een opluchting: kunst, literatuur en poëzie … 
Eindelijk wist ik wie ik was.’

‘Via een van mijn dokters heb ik mijn 
vrouw leren kennen. Zij is flamenco-
danseres. Vijftien jaar geleden zijn 
we verhuisd van Maasmechelen 
naar Leuven. We vonden een huis in 
Wilsele-dorp en wonen er intussen 
met onze twee zoontjes.’

‘ Kunst, literatuur en 
poëzie … Dat is wie 
ik ben’
Mustafa Kör • 48 jaar • dichter en schrijver • 
woont met zijn gezin in Wilsele-dorp

 Elke maand zet LVN een inwoner van Leuven in  
 de kijker. Wil je zelf ook eens op de cover van LVN  
 staan of ken je een Leuvenaar met een interessant  
 verhaal? Laat het ons weten via lvn@leuven.be. 

Mustafa 
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KRUIDTUIN

Schildpadden
Heb je een waterschildpad 
als huisdier en kan je er niet 
meer voor zorgen? Breng hem 
gratis binnen bij de Kruidtuin, 
en geef hem aan een van de 
medewerkers. De stad zorgt 
voor gespecialiseerde opvang. 

Het is geen goed idee om je 
schildpad vrij te laten in de 
natuur. De tropische dieren 
kunnen moeilijk overleven in 
ons klimaat, én ze verstoren 
de natuur. Denk sowieso altijd 
goed na voor je een huisdier 
koopt.

 www.leuven.be/schildpad

AFVAL

Kalender en gft-sticker

De nieuwe afvalkalender is in alle 
Leuvense bussen gestopt. Heb je 
hem toch niet gekregen, of wil je 
een exemplaar in grote letters? 
Vraag je kalender dan aan bij de 
stad of haal hem meteen op in 
het stadskantoor. Je vindt hem 
ook online en in de gratis app 
‘Recycle!’. Let op: je vuilnis wordt 
dit jaar op andere dagen van de 
week opgehaald dan in 2024. Zo 
wordt huisvuil in Leuven-centrum 
voortaan op vrijdag opgehaald in 
plaats van dinsdag.

Plak ook een nieuwe sticker 
vóór 1 maart op je gft-container, 
anders wordt die niet meer 
leeggemaakt. Je kan de sticker 
kopen vanaf 2 januari in het 
stadskantoor, de recyclageparken 
en enkele winkels en benzine-
stations – de lijst vind je online. 
Op een container van 240 liter 
plak je twee stickers van 65 euro, 
op een container van 120 liter 
één sticker van 65 euro, en op 
een container van 40 liter één 
van 27 euro.

 www.leuven.be/afval

DE WEEK VOOR GOED ETEN 

Gratis kookworkshops

Wie duurzaam kookt, kiest 
voor producten die lokaal 
gekweekt zijn. En wie gezond wil 
eten, gaat voor veel volkoren, 
onverzadigde vetten, groenten 
en fruit. Wil je meer leren 
over duurzame, gezonde én 
betaalbare voeding? Schrijf 
je in voor een van de gratis 
kookworkshops op woensdag 
15 januari. Zo kan je onder meer 

met topchef Kwinten De Paepe 
koken. Wees er snel bij, want het 
aantal plaatsen is beperkt.

De workshops maken deel uit 
van De Week voor Goed Eten, 
een campagne van Rikolto met 
steun van de stad. 

 wo 15/01 • gratis • 
www.leuven.be/goedeten

kort
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WERK

Een job in de kinderopvang

Ben je op zoek naar een job? 
Wil je na een pauze weer aan 
het werk? Of overweeg je een 
carrièreswitch? Kom dan naar 
de job- en infodag van de stad 
en VDAB op dinsdag 21 januari 
in Campus Corso.

Je ontdekt er alles over 
opleidingen, werkplekken 
en jobs in de kinderopvang. 

Er is niet alleen nood aan 
kinderbegeleiders, maar 
ook aan logistieke en 
administratieve medewerkers, 
coördinatoren en vrijwilligers. 
Zowel voor de opvang van 
baby’s en peuters als voor de 
opvang van schoolkinderen. 
Werkgevers delen er met 
plezier hun ervaringen en 
beantwoorden je vragen. 

 di 21/01 • 10 – 12 uur • Campus Corso, Diestsestraat 253 • 
gratis • www.leuven.be/jobdag

GEZONDHEID

Rook- en 
vapeverbod

Vanaf 1 januari 2025 mag 
je in heel België niet meer 
roken of vapen op speel- en 
sportpleinen en in kinder-
boerderijen, dierenparken 
en pretparken. Je mag ook 
niet meer roken of vapen 
in een straal van 10 meter 
rond de ingang van scholen, 
woonzorgcentra, ziekenhuizen, 
kinderopvangplekken en 
bibliotheken.

Met dit verbod zorgen we 
ervoor dat kinderen en 
jongeren minder mensen zien 
roken en zich minder laten 
verleiden.

VAKANTIE!

Inschrijven voor speelpleinen en kampen

Tijdens de schoolvakanties organiseert de stad jeugdkampen, 
sportkampen en speelpleinen. Inschrijven doe je online.

• Kleuterkuren • 2,5 – 6 jaar • krokus-, paas- en zomervakantie • 
inschrijven vanaf zondag 26 januari om 10 uur

• ReTTeKePReT • 4 – 12 jaar • krokus-, paas- en zomervakantie • 
inschrijven vanaf zondag 26 januari om 10 uur

• Tofsportkampen • 3 – 18 jaar • paas- en zomervakantie • 
inschrijven vanaf zondag 26 januari om 10 uur

• Speelpleinen • 3 – 15 jaar • paas- en zomervakantie • 
inschrijven paasvakantie vanaf zondag 26 januari om 10 uur • 
inschrijven zomervakantie vanaf zondag 27 april om 10 uur

Schrijf je voor het eerst in? Registreer je dan vóór de start, zodat 
je inschrijving vlotter verloopt. Sommige kampen zijn snel volzet.  

 www.leuven.be/vakantieaanbod
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Kerstboomophaling

De stad haalt je kerstboom 
aan huis op. Op 6 januari in 
het centrum, op 8 januari in 
Kessel-Lo, op 10 januari in 
Heverlee en op 13 januari 
in Wilsele en Wijgmaal. 
Verwijder zelf de pot en 
de kluit.

 www.leuven.be/kerstboom

BattMobility
In Leuven kan je acht 
elektrische deelauto's van 
BattMobility huren of leasen. 
Meer weten? Kom naar de 
gratis infosessie op woensdag 
29 januari om 19.30 uur in de 
Romaanse Poort. Schrijf je 
online in.

 www.leuven.be/autodelen

Toestel stuk?
Maakbaar Leuven onderzoekt 
hoe het Leuvenaars kan 
helpen bij het onderhoud 
en herstel van elektrische 
toestellen. Als je deelneemt 
aan het onderzoek, kan 
je gratis een toestel laten 
nakijken en herstellen. Schrijf 
je voor 31 januari online in.

 www.leuvenfixt.be/
home-hub

Gratis nestkastje
Gier- en huiszwaluwen 
vinden in onze stad moeilijk 
materiaal en plekjes om 
een nest te maken. Je kan 
ze helpen door een gratis 
nestkastje te laten plaatsen. 
Vraag het online aan. Als je 
voorgevel geschikt is, hangt 
de stad het nestkastje dit 
voorjaar op. 

 www.leuven.be/zwaluw

EK RUNNING

Samen trainen of 
zelf iets organiseren

Op zaterdag 12 en zondag 13 april 
vinden de eerste European 
Running Championships plaats 
in Leuven. Iedereen mag deel-
nemen! Er zijn drie afstanden: 10, 
21 en 42 kilometer. 

Het EK wordt een echt feest 
en daar mag iedereen aan 
meehelpen. Heb jij zin om 
zelf iets te organiseren? Denk 
maar aan een leuk loopevent 
in de aanloop naar het EK 
of een groot scherm met 
een drankenstand tijdens de 
wedstrijden. Vraag je evenement 
aan tot 2 februari.

Doe jij mee met de (halve) 
marathon en wil je in groep 

trainen? Atletiekclub DCLA 
organiseert zes duurlopen, onder 
leiding van een ervaren loper. 
Schrijf je in via de website en 
geef je streeftijd door, zo kom 
je terecht bij deelnemers met 
hetzelfde tempo.

 www.leuven.be/ek-running

600 JAAR KU LEUVEN

Bouw mee aan het lichtkunstwerk

In 2025 bestaat de KU Leuven 
600 jaar, en dat vieren we! 
Tijdens het feestweekend van 
15 en 16 februari verrijst op het 
Ladeuzeplein een indrukwekkend 
kunstwerk: een installatie met 
vier verdiepingen. Je kan erin 
rondwandelen en genieten van 
een klank- en lichtspel. 

Boven de installatie zweven 
meer dan 600 zilveren 
ballonnen – als een schitterende 
hemel. Die worden door 

Leuvenaars met de hand 
gemaakt uit gerecycleerde 
reflecterende materialen zoals 
chipszakjes. Wil je meebouwen 
aan het kunstwerk? Schrijf je dan 
in voor een van de maakateliers 
in januari, voor iedereen vanaf 
8 jaar. Je vindt de uren en 
locaties op de website. 

 www.leuven.be/maakateliers • 
ma 13/01, di 14/01, do 23/01, 
di 28/01 • gratis

kort

http://www.leuvenfixt.be/home-hub
http://www.leuvenfixt.be/home-hub


8

Maak kennis met …

Het 
nieuwe 
college
Op 2 december trad een nieuw 
college van burgemeester 
en schepenen aan. Sommige 
gezichten zijn vertrouwd, andere 
nieuw. LVN stelt ze aan je voor.

Wat is je lievelingsplek 
in Leuven?

Er zijn veel fijne plekken in onze 
stad. Als ik er dan toch eentje 
moet kiezen: de Dijlemeander in 
Wilsele. Daar ga ik op een rustig 
moment graag wandelen.

Het provinciedomein in Kessel-Lo: 
samen met mijn kleindochters van 
de glijbaan!

De Bib Leuven Tweebronnen: 
tussen de boeken kom ik tot rust.

Het Heuvelhofpark: ik ga er met 
vrienden sporten of van de zon 
genieten.

De Abdij van Park.

Wat is je favoriete 
restaurant of café?

Moeilijk om te kiezen, je hebt álles 
in Leuven: van culinaire wereldtop 
tot danscafés en bruine kroegen, van 
wereldkeuken tot goeie brasseries.

In Den Rozenkrans in de Abdij van 
Vlierbeek: de spaghetti is er lekker 
en ik ken er veel volk.

Furbetto: de leuke chefs koken 
heerlijke Italiaanse gerechten met 
een eigen twist.

Noir Coffeebar: voor de lekkere 
koffie en gezellige babbels.

Restaurant Gloria: vlak bij huis en 
altijd lekker.

Waar ben je bang voor? Zoals heel veel mensen: dat er iets 
ergs gebeurt met mijn familie.

De tweede ambtstermijn van 
Donald Trump.

Verdriet en ziekte bij wie me 
dierbaar is, de wereld overhoop en 
machthebbers die verdelen.

Dat er oorlog is op Europese 
bodem.

Voor klimaatontkenning en het 
prediken van haat.

Welke superkracht 
zou je graag hebben?

Reizen met de snelheid van 
het licht. Dan zou ik het heelal 
intrekken. Ik vind astronomie 
razend interessant.

Teleportatie. In een oogwenk van 
je huis naar een ander werelddeel 
kunnen reizen: geweldig én 
ecologisch!

Tijdreizen. Het lijkt me boeiend om 
terug te gaan naar wat ooit was of 
te kijken naar wat nog komt.

De kracht van orde: ik zou graag 
wat ordelijker zijn.

Het lijkt me fantastisch om 
alle talen van de wereld vlot te 
kunnen spreken.

Wat is je guilty pleasure? Geef mij een zak chips, en de zak 
moet leeg.

Een zelfgebakken pannenkoek met 
kinnekessuiker en een goeie tas 
koffie.

Dutjes in de zetel, een grote 
puntzak snoep van het Kruidvat en 
young-adultboeken over de eerste 
liefde.

Scrollen op TikTok. Samen met de kinderen naar 
‘Emily in Paris’ kijken.

Wat wens je 
de Leuvenaars toe 

in 2025?

Uiteraard een goede gezondheid, 
en daarnaast dat die ene droom 
eindelijk mag uitkomen.

Geniet van de Leuvense verbindings-
kracht. Tijdens de feesten, maar ook 
de rest van het jaar. We leven in een 
van de beste steden ter wereld: laten 
we dat samen zo houden.

Een goede gezondheid, omringd 
zijn door geliefden, en een warm 
huis.

Een goede gezondheid, dat is het 
belangrijkste.

Een warme en ondersteunende 
omgeving in een gezellige buurt. 
Genoeg vrije tijd om te bewegen 
en te genieten van cultuur in 
goed gezelschap.

Mohamed Ridouani
Burgemeester

45 jaar • Wilsele • getrouwd met 
Geertrui • 2 kinderen • studeerde 

handelswetenschappen en 
internationale betrekkingen

Dirk Vansina
Schepen van ruimtelijke planning, 
openbare werken, monumenten 

en onroerend erfgoed

65 jaar • Kessel-Lo • getrouwd 
met Annick • 1 kind • studeerde 

bio-ingenieur
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Wat is je lievelingsplek 
in Leuven?

Er zijn veel fijne plekken in onze 
stad. Als ik er dan toch eentje 
moet kiezen: de Dijlemeander in 
Wilsele. Daar ga ik op een rustig 
moment graag wandelen.

Het provinciedomein in Kessel-Lo: 
samen met mijn kleindochters van 
de glijbaan!

De Bib Leuven Tweebronnen: 
tussen de boeken kom ik tot rust.

Het Heuvelhofpark: ik ga er met 
vrienden sporten of van de zon 
genieten.

De Abdij van Park.

Wat is je favoriete 
restaurant of café?

Moeilijk om te kiezen, je hebt álles 
in Leuven: van culinaire wereldtop 
tot danscafés en bruine kroegen, van 
wereldkeuken tot goeie brasseries.

In Den Rozenkrans in de Abdij van 
Vlierbeek: de spaghetti is er lekker 
en ik ken er veel volk.

Furbetto: de leuke chefs koken 
heerlijke Italiaanse gerechten met 
een eigen twist.

Noir Coffeebar: voor de lekkere 
koffie en gezellige babbels.

Restaurant Gloria: vlak bij huis en 
altijd lekker.

Waar ben je bang voor? Zoals heel veel mensen: dat er iets 
ergs gebeurt met mijn familie.

De tweede ambtstermijn van 
Donald Trump.

Verdriet en ziekte bij wie me 
dierbaar is, de wereld overhoop en 
machthebbers die verdelen.

Dat er oorlog is op Europese 
bodem.

Voor klimaatontkenning en het 
prediken van haat.

Welke superkracht 
zou je graag hebben?

Reizen met de snelheid van 
het licht. Dan zou ik het heelal 
intrekken. Ik vind astronomie 
razend interessant.

Teleportatie. In een oogwenk van 
je huis naar een ander werelddeel 
kunnen reizen: geweldig én 
ecologisch!

Tijdreizen. Het lijkt me boeiend om 
terug te gaan naar wat ooit was of 
te kijken naar wat nog komt.

De kracht van orde: ik zou graag 
wat ordelijker zijn.

Het lijkt me fantastisch om 
alle talen van de wereld vlot te 
kunnen spreken.

Wat is je guilty pleasure? Geef mij een zak chips, en de zak 
moet leeg.

Een zelfgebakken pannenkoek met 
kinnekessuiker en een goeie tas 
koffie.

Dutjes in de zetel, een grote 
puntzak snoep van het Kruidvat en 
young-adultboeken over de eerste 
liefde.

Scrollen op TikTok. Samen met de kinderen naar 
‘Emily in Paris’ kijken.

Wat wens je 
de Leuvenaars toe 

in 2025?

Uiteraard een goede gezondheid, 
en daarnaast dat die ene droom 
eindelijk mag uitkomen.

Geniet van de Leuvense verbindings-
kracht. Tijdens de feesten, maar ook 
de rest van het jaar. We leven in een 
van de beste steden ter wereld: laten 
we dat samen zo houden.

Een goede gezondheid, omringd 
zijn door geliefden, en een warm 
huis.

Een goede gezondheid, dat is het 
belangrijkste.

Een warme en ondersteunende 
omgeving in een gezellige buurt. 
Genoeg vrije tijd om te bewegen 
en te genieten van cultuur in 
goed gezelschap.

Lalynn Wadera
Schepen van kinderopvang, 

onderwijs, economie en handel

40 jaar • Kessel-Lo • getrouwd 
met Bram • 3 kinderen • studeerde 

sociaal werk en sociaal beleid

Thomas Van Oppens
Schepen van klimaat en 
duurzaamheid, financiën, 

afvalbeleid en digitalisering

35 jaar • Kessel-Lo • 
studeerde economie

Bieke Verlinden
Schepen van zorg, welzijn en 

begraafplaatsen
Voorzitter Zorg Leuven

40 jaar • Leuven • getrouwd met 
Thomas • 2 kinderen • studeerde 

psychologie en rechten
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Wat is je lievelingsplek 
in Leuven?

De Kesselberg: een beetje 
Alpengevoel in mijn achtertuin.

Het Sluispark: de kinderen kunnen 
er voetballen, leren fietsen en zich 
in de zomer uitleven met water.

Heverleebos: het is er in elk 
seizoen heerlijk om te wandelen, 
te fietsen en tot rust te komen.

Ik geniet van wandelen op de 
Kesselberg. Ook de Abdij van Park, 
de vijvers van Bellefroid en de Kruid-
tuin staan op het lijstje: elk seizoen 
zien ze er anders uit, heel leuk!

De Abdij van Park, Heverleebos, 
Egenhovenbos ... We zijn in 
Leuven verwend met veel mooie 
natuur- en erfgoedplekken op 
wandelafstand.

Wat is je favoriete 
restaurant of café?

Sud Sud en Kalypta: lekker zuiders! De Stordeur: lekker eten mét 
uitzicht over Leuven.

Café Sport. Niet alleen omdat dat 
het café van mijn partner is, maar 
ook voor de sfeer, de klanten, het 
eten en de muziek.

Leuven Central: altijd gezellig, 
leuke feestjes en bekend volk.

Bar Stan: goeie koffie, lekker 
eten, vriendelijk personeel, en 
het ligt halfweg tussen mijn huis 
en het stadskantoor.

Waar ben je bang voor?
Om iets te missen … Ik ben 
nieuwsgierig en leergierig. Soms 
heb ik last van fomo: fear of 
missing out.

Ik heb soms faalangst. Als ik denk 
dat het niet zal lukken, durf ik er 
soms niet aan te beginnen. Jammer, 
want de angst is vaak onterecht.

De samenleving wordt complexer, 
verscheurder en individualistischer. 
Daardoor vinden jongeren moeilijk 
hun weg. Maar ik ben ook hoopvol 
dat ze gesteund zullen worden 
door vrienden en familie.

Dat mijn dierbaren iets ergs 
overkomt. Voor ziekte, ongeluk en afscheid.

Welke superkracht 
zou je graag hebben?

Ik zou iedereen willen betoveren 
met empathie en vertrouwen. 
Het zou de wereld een heel stuk 
mooier maken.

Overal vrede kunnen brengen. Mijn 
schoonfamilie woont in Syrië. Als ik 
denk aan de schrijnende situaties 
daar, komen de tranen in mijn ogen.

Vlot alle talen van de wereld 
kunnen spreken: dat moet 
heerlijk zijn!

De dagen langer kunnen maken. 
Zo heb ik meer tijd om alles te 
doen wat ik wil doen.

Onzichtbaar zijn, dat lijkt me 
heel interessant op sommige 
momenten.

Wat is je guilty pleasure? Een grote zak pickles-chips 
leegeten.

Frietjes van de frituur. Niet gezond, 
maar o zo heerlijk!

Luidkeels meezingen met ‘Club 
Tropicana’ van Wham!

Een kaneelbroodje en een 
espresso in een gezellige koffiebar.

Ik hou van ‘Thuis’. Me laten 
meeslepen door het drama van 
de personages: heerlijk!

Wat wens je 
de Leuvenaars toe 

in 2025?

Dat ze hun dromen en ambities 
hier kunnen waarmaken, en zich 
gesteund voelen als het even 
minder gaat.

Geluk, hoop en veel liefde, zodat 
ik veel koppels mag trouwen! Voor 
alle ouders: veel zorgeloze speel-
momenten met de kinderen. En voor 
iedereen: goesting om te sporten.

Inspanning, ontspanning en af en 
toe een liefdevolle blik, een warm 
gesprek en een ogen-openende 
ontdekking.

Een goede gezondheid, een 
handvol vrienden en een grote 
portie geluk.

Mildheid, voor anderen en jezelf.

Bert Cornillie
Schepen van cultuur, 

evenementen, deeltijds 
kunstonderwijs en personeel

49 jaar • Kessel-Lo • getrouwd 
met Sibien • 3 kinderen • 

studeerde taal- en letterkunde: 
Romaanse talen

Liesbeth Vandermeeren*
Schepen van burgerzaken, jeugd, 

studentenzaken en toerisme

33 jaar • Leuven • getrouwd met 
Joseph • 1 kind, 1 kindje op komst 

en 2 pluskinderen • studeerde 
handelsingenieur

Nieuw college, nieuwe plannen
• Op 2 december legde het nieuwe college 

van burgemeester en schepenen de eed 
af. Het bestuurt tot eind 2030, en wil twee 
grote opdrachten volbrengen:
• Op een duurzame manier ruimte maken 

voor wonen, economie, zorg, sport, 
cultuur, mobiliteit …

• Zorgen dat Leuven een zorgzame, 
welvarende, groene stad op mensenmaat 
blijft, met veel aandacht voor 
vooruitgang, vernieuwing en inclusie.

• Het college schrijft de komende maanden 
een bestuursnota. Die omschrijft de grote 
doelstellingen voor de komende 6 jaar, en 
zal eind april klaar zijn.

• In het najaar wordt de bestuursnota 
uitgewerkt tot een meerjarenplan. Daarin 
staan de acties en de budgetten die nodig 
zijn om de doelstellingen te bereiken. De 
gemeenteraad keurt het meerjarenplan al 
dan niet goed.

 www.leuven.be/stadsbestuur

* Wordt tot september 2025 
vervangen door Karin Brouwers.
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Wat is je lievelingsplek 
in Leuven?

De Kesselberg: een beetje 
Alpengevoel in mijn achtertuin.

Het Sluispark: de kinderen kunnen 
er voetballen, leren fietsen en zich 
in de zomer uitleven met water.

Heverleebos: het is er in elk 
seizoen heerlijk om te wandelen, 
te fietsen en tot rust te komen.

Ik geniet van wandelen op de 
Kesselberg. Ook de Abdij van Park, 
de vijvers van Bellefroid en de Kruid-
tuin staan op het lijstje: elk seizoen 
zien ze er anders uit, heel leuk!

De Abdij van Park, Heverleebos, 
Egenhovenbos ... We zijn in 
Leuven verwend met veel mooie 
natuur- en erfgoedplekken op 
wandelafstand.

Wat is je favoriete 
restaurant of café?

Sud Sud en Kalypta: lekker zuiders! De Stordeur: lekker eten mét 
uitzicht over Leuven.

Café Sport. Niet alleen omdat dat 
het café van mijn partner is, maar 
ook voor de sfeer, de klanten, het 
eten en de muziek.

Leuven Central: altijd gezellig, 
leuke feestjes en bekend volk.

Bar Stan: goeie koffie, lekker 
eten, vriendelijk personeel, en 
het ligt halfweg tussen mijn huis 
en het stadskantoor.

Waar ben je bang voor?
Om iets te missen … Ik ben 
nieuwsgierig en leergierig. Soms 
heb ik last van fomo: fear of 
missing out.

Ik heb soms faalangst. Als ik denk 
dat het niet zal lukken, durf ik er 
soms niet aan te beginnen. Jammer, 
want de angst is vaak onterecht.

De samenleving wordt complexer, 
verscheurder en individualistischer. 
Daardoor vinden jongeren moeilijk 
hun weg. Maar ik ben ook hoopvol 
dat ze gesteund zullen worden 
door vrienden en familie.

Dat mijn dierbaren iets ergs 
overkomt. Voor ziekte, ongeluk en afscheid.

Welke superkracht 
zou je graag hebben?

Ik zou iedereen willen betoveren 
met empathie en vertrouwen. 
Het zou de wereld een heel stuk 
mooier maken.

Overal vrede kunnen brengen. Mijn 
schoonfamilie woont in Syrië. Als ik 
denk aan de schrijnende situaties 
daar, komen de tranen in mijn ogen.

Vlot alle talen van de wereld 
kunnen spreken: dat moet 
heerlijk zijn!

De dagen langer kunnen maken. 
Zo heb ik meer tijd om alles te 
doen wat ik wil doen.

Onzichtbaar zijn, dat lijkt me 
heel interessant op sommige 
momenten.

Wat is je guilty pleasure? Een grote zak pickles-chips 
leegeten.

Frietjes van de frituur. Niet gezond, 
maar o zo heerlijk!

Luidkeels meezingen met ‘Club 
Tropicana’ van Wham!

Een kaneelbroodje en een 
espresso in een gezellige koffiebar.

Ik hou van ‘Thuis’. Me laten 
meeslepen door het drama van 
de personages: heerlijk!

Wat wens je 
de Leuvenaars toe 

in 2025?

Dat ze hun dromen en ambities 
hier kunnen waarmaken, en zich 
gesteund voelen als het even 
minder gaat.

Geluk, hoop en veel liefde, zodat 
ik veel koppels mag trouwen! Voor 
alle ouders: veel zorgeloze speel-
momenten met de kinderen. En voor 
iedereen: goesting om te sporten.

Inspanning, ontspanning en af en 
toe een liefdevolle blik, een warm 
gesprek en een ogen-openende 
ontdekking.

Een goede gezondheid, een 
handvol vrienden en een grote 
portie geluk.

Mildheid, voor anderen en jezelf.

Lothe Ramakers
Schepen van buurt- en wijkwerking, 
armoedebestrijding, gelijke kansen, 

diversiteit en senioren

45 jaar • Leuven • samen met Mike • 
3 kinderen • studeerde egyptologie, 

internationale politiek en leraar 
secundair onderwijs

Christophe Stockman
Schepen van sport, stads-

gebouwen, openbaar groen 
en dierenwelzijn

49 jaar • Wilsele • getrouwd 
met Steffi • 2 kinderen • 

studeerde bewegings- en 
sportwetenschappen

Lies Corneillie
Schepen van wonen, bouwen en 

mondiaal beleid
Voorzitter bijzonder comité voor 

de sociale dienst

39 jaar • Heverlee • 1 kind • 
studeerde sociaal-cultureel werk 

en intercultureel werk
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Elke maand zet LVN een nieuwe Leuvense handelaar of 
horecazaak in de kijker. Zelf plannen voor een zaak? De stad 

helpt je op weg. Meer info: www.leuven.be/starter

Jos: ‘Mijn vader is vlees beginnen verkopen in de 
jaren 30. In 1968 heb ik zijn zaak overgenomen. Om 
zeker te zijn van de kwaliteit, besloot ik zelf runderen 
te kweken. Met de ideale voeding en omgeving kon 
ik de smaak van het vlees verbeteren. Een koe die op 
haar gemak is, geeft lekkerder vlees.’ 

‘Onze boerderij in Holsbeek heeft een restaurant en 
een winkel waar je ons rundvlees kan kopen. Onze 
vele Leuvense klanten vroegen al lang of we geen 
winkel wilden openen in Leuven, dus dat hebben 
we gedaan. Ik ben zelf verzot op entrecote, maar 
ik geniet evengoed van een goeie hamburger, 
gemaakt van ons pure gehakt. We verkopen trouwens 
ook alle gerechten van ons restaurant: stoofvlees, 
kalfsblanquette, lasagne … Allemaal zonder 
bewaarstoffen.’

‘We presenteren onze producten anders dan je 
gewoon bent: in koelboxen met glazen deksels. Zo 
houden we de temperatuur constant. En om de smaak 
en malsheid te behouden, verpakken we ons vlees 
vacuüm. Zo blijft het 12 dagen goed in je koelkast. 
Het ziet er misschien wat minder mooi uit, maar het 
vlees belandt wel op z’n best op je bord!’

‘ Een tevreden koe geeft 
lekkerder vlees’de nieuwkomer

SLAGERIJ 
JOS THEYS

Uitbater: Jos Theys

Open sinds: oktober 2024

Adres: Brusselsestraat 18

ondernemer
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Moving 
Neighbours:
bewegen met buren

Bij de start van het nieuwe jaar maken veel 
mensen plannen om aan hun gezondheid te 
werken. En toch: in je eentje komt het er vaak 
niet van. Met Moving Neighbours krijg je een 
duwtje in de rug. Je leert mensen kennen én je 
verbetert je conditie, helemaal gratis. 

Hoe werkt het?

Infomoment
In februari gaat Moving 
Neighbours van start in de 
Ridderbuurt, Casablanca 
en Hoogland. Maar ook 
wie elders in Leuven 
woont en 25 jaar of ouder 
is, is welkom. Tijdens een 
info moment kom je alles 
te weten over het project:

• di 07/01 om 20 uur: online  
• di 14/01 van 18.30 tot 

20.30 uur in buurt-
centrum Casablanca

• do 16/01 van 18.30 tot 
20.30 uur in buurthuis 
’t Lampeke 

• vr 17/01 van 10 tot 
12 uur in buurtcentrum 
Hoogland 

Inschrijven voor de info-
momenten kan online, 
maar is niet verplicht. Kan 
je er niet bij zijn? Loop 
dan even binnen bij de 
buurtwerking.

Groepje 
Tijd om de ideale 
beweegpartners te 
vinden: mensen met 
dezelfde sportieve 
verwachtingen als jij. Je 
mag zelf een groepje 
vormen, of Moving 
Neighbours doet het 
voor jou. 

Bij je inschrijving 
geef je je voorkeuren 
en interesses op. 
Wil je gewoon meer 
bewegen of net 
intensief sporten? En 
wil je wandelen, fietsen, 
zwemmen of nog iets 
anders? Je kan ook je 
beschikbaarheden en de 
gewenste groepsgrootte 
vermelden. Op basis van 
die info stelt Moving 
Neighbours groepjes 
samen van twee tot 
vijf mensen.

Bewegen!
Voor je start, is er 
een moment om je 
beweegpartners en 
de coach te leren 
kennen: een student 
van de lerarenopleiding 
lichamelijke opvoeding 
bij UCLL. Daarna ga je 
met je groepje één keer 
per week aan de slag, 
10 weken lang: van half 
februari tot half mei. 

De coach begeleidt je 
vanop afstand, bijvoor-
beeld via WhatsApp. 
Drie keer gaat die ook 
mee met de groep. Hij 
of zij motiveert, geeft 
tips, leert technieken aan 
en laat je kennismaken 
met het aanbod in de 
buurt – zoals openbare 
beweegplekken of 
activiteiten.

Meting
In ruil voor een waarborg 
van € 5 krijg je een 
bewegingsmeter – een 
soort sporthorloge. 
Daarmee kan je het hele 
project lang je activiteit 
en hartslag opvolgen.  

Met dat horloge doe 
je ook twee keer een 
wandel test van 2 kilo-
meter: één keer bij de 
start en één keer na 
10 weken. Na de eerste 
meting bespreekt 
de coach met jou de 
resultaten en krijg je 
beweegtips. Na de 
tweede ziet de coach of 
je effectief fitter bent 
geworden, en krijg je 
opnieuw advies om ook 
ná Moving Neighbours te 
blijven bewegen – samen 
of alleen.

uitgelegd

 www.movingneighbours.be  • 016 23 80 19 • gratis
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Mee met het fietsteam van Lokale Politie Leuven 

‘ Iedereen kan ons 
aanspreken. Da’s 
onze sterkte’ 



Op een woensdagmiddag neemt de Lokale Politie Leuven ons mee. Niet met de combi, wel 
met de fiets. ‘Onze job varieert. We pakken overlast aan, zoals lawaai, zwerfafval of drugs. 
We patrouilleren tijdens evenementen … Maar het meeste zijn we bezig met het verkeer.’ 
Op pad met Nico Nys en Arnaud Dol van het fietsteam.

Op het Martelarenplein spreekt 
een taxichauffeur ons aan. In de 
Vaartstraat is gisteren bijna een 
student tegen zijn auto gereden. 
‘Toen ik hem zei dat hij daar 
helemaal niet mocht rijden, begon 
hij te discussiëren. Maar daar 
geldt toch eenrichtingsverkeer! Er 
gaan nog eens ferme accidenten 
gebeuren.’ Arnaud (links) verzekert 
hem dat de politie vrijdag een 
verkeers controle in de binnenstad 
houdt, en dat ze ook in de 
Vaartstraat zullen langsgaan. 

Als de man weg is, licht Arnaud 
toe: ‘Dagelijks spreken tientallen 
mensen ons aan. Dat is ook meteen 
de sterkte van het fietsteam. 
Iedereen kan ons heel gemakkelijk 
dingen vragen of melden.’ 

Nico: ‘Die verkeerscontroles waar 
we het over hadden, zijn echt 
belangrijk. Soms sensibiliseren we. 
Soms delen we meteen boetes uit. 
Automobilisten weten bijvoorbeeld 
meestal wel dat ze hun gsm niet 
mogen vasthouden tijdens het 
rijden. Fietsers weten dat vaak níét. 
Maar daarin zijn we streng. Het 
is te gevaarlijk, er zijn al te veel 
ongelukken gebeurd.’

Politie, politie!
Tijd om op de fiets te springen en 
de stad in te trekken. Nico: ‘We 
bepalen onze route zelf, maar de 
dispatch kan ons altijd oproepen 
voor een interventie. We overleg-
gen ook geregeld met collega’s 
van bijvoorbeeld de wijk politie of 
de recherche. Stel dat er inbraken 
zijn geweest in een wijk, dan zullen 
we daar vaker patrouilleren. Van-
daag gaan we naar enkele parken 
waar na schooltijd soms overlast is.’

In het stadspark is het rustig. In de 
kiosk kijkt een jonge gast strak voor 
zich uit. Een bekend gezicht voor 
Arnaud en Nico. ‘Hey, ben je maar 
alleen vandaag?’, vraagt Arnaud. 
De jongen knikt. We fietsen 
verder richting Sint-Maartensdal. 
Als we langs het buurtcentrum 
passeren, lopen kinderen ons vrolijk 
achterna. ‘Politie, politie!’ roepen 
ze uitgelaten. 

Loslopende honden
Aan de Balk van Beel staan we 
even stil. Nico: ‘Hier krijgen 
we geregeld klachten van 
bewoners: over foutparkeerders 
en loslopende honden. Vlak naast 
de ondergrondse parking staat 
inderdaad een auto fout geparkeerd. 
Die krijgt een boete. ‘Da’s eigenlijk 
ongelooflijk. Al de zoveelste 
deze week, hier in deze buurt.’ 
Wat verderop zit een groepje 
jongeren onder een boom met 
een muziekinstallatie. ‘Hou het wat 
rustig, oké?’ zegt Arnaud. ‘En neem 
het afval mee als jullie weggaan.’ 
‘Oké meneer’, klinkt het beleefd. 

Aan het Bruulpark gaan Nico 
en Arnaud elk een andere kant 
op – om mensen die iets aan het 
mispeuteren zijn in te sluiten. 
Vroeger waren er problemen met 
een bende. Maar die zit hier niet 

meer. Verderop hangt een groepje 
jongeren rond. ‘We kennen alle 
mensen die hier vaak komen’, 
zegt Arnaud. ‘En als we een nieuw 
gezicht zien, proberen we een 
gesprek aan te knopen. Zo weten 
we meteen wie het is als er iets 
gebeurt. Toch vinden we het vooral 
belangrijk om een goeie relatie op 
te bouwen. Als je vertrouwen wint, 
maak je gemakkelijker afspraken. 
En je krijgt al eens nuttige info.’ 

Spoorloos
Via de dispatch komt er een 
oproep binnen: in een supermarkt 
loopt een verwarde vrouw rond 
met een mes. In minder dan 
5 minuten is het fietsteam er. 
Terwijl Arnaud de winkel doorzoekt, 
praat Nico met de meisjes die 
de melding hebben gedaan. Ook 
twee combi’s komen ter plaatse 
en de collega’s delen onderling 
wat informatie. We zoeken nog 
een halfuurtje in de omliggende 
winkelstraten, maar de vrouw 
is spoorloos. 

Een student komt naar ons toe. 
Zijn fiets staat wat verderop in de 
straat, vertelt hij. Zijn slot is kapot, 
maar hij heeft geen tang om het 
open te wrikken. ‘En misschien 
zullen mensen denken dat ik die 
fiets aan het stelen ben?’ Samen 
lenen ze gereedschap bij een 
fietsenwinkel vlakbij. Opgelost. 

We trekken verder door de 
binnenstad. Met shifts van 
gemiddeld 8 uur en 30 kilometer 
is dit team nog even onderweg. 
Trappen maar. En nee hoor, 
niks elektrisch!

 www.politieleuven.be
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W̒e vinden het 
vooral belangrijk om 
een goeie relatie op 
te bouwen met de 
Leuvenaars’
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Ontdek imec
Het chiplabo van de wereld

 Wie aan imec denkt, denkt in de 
eerste plaats aan de toren die er 
in 2011 werd gebouwd. Maar het 
kloppend hart, da’s de cleanroom: 
een ruimte zonder stofdeeltjes. 
Want die kunnen de gevoelige 
toestellen en processen ernstig 
beschadigen. Om ze buiten te 
houden, draagt iedereen een 
beschermend pak of bunny suit. 

En wie er binnengaat, neemt 
eerst een luchtdouche die 
de laatste stofjes wegblaast. 
Er werken voortdurend 
onderzoekers: 24 uur per dag, 
7 dagen per week.

 Tegen 2027 komt er een 
extra cleanroom en een nieuw 
kantoorgebouw.

Imec is een van de meest innovatieve plekken van de hele wereld. Wetenschappers 
werken er aan de microchips van de toekomst. Die zullen je elektronische apparaten 
nog beter doen werken. Chips zijn nu al overal: in je wasmachine zitten er 50, in je 
smartphone zo’n 150, en in een hybride auto maar liefst 3.500.

binnenkijken

Bezoek imec 
In 2025 bestaat 
KU Leuven 600 jaar. 
Om dat te vieren kan 
je tijdens het feest-
weekend heel wat 
locaties bezoeken. Ook 
imec, de grootste spin-
off van KU Leuven!  

• Zaterdag 15 en 
zondag 16 februari, 
tussen 10 en 17 uur 

• Voor volwassenen en 
kinderen vanaf 8 jaar 

• Gratis 
• Inschrijven en meer 

info: www.imec.be
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 Deze loopbrug verbindt twee kantoor-
gebouwen van imec. Op de hoofdzetel 
in Leuven, maar liefst 76.765 vierkante 
meter groot, werken zo’n 4.000 mensen: 
ingenieurs, wetenschappers, technici en 
ondersteunend personeel. Daarnaast 
heeft imec kantoren in onder meer 
de Verenigde Staten, het Verenigd 
Koninkrijk, Nederland en Japan.

 In de ruimte onder de cleanroom staan honderden 
pompen, stroomkasten en apparaten die de 
cleanroom laten draaien.

Op deze plaat 
of wafer zijn 
zo’n zeshonderd 
computer chips 
geprint. In een 
volgende stap 
worden ze uit-
gesneden. Weten-
schappers maken 
de chips steeds 
kleiner, krachtiger 
en zuiniger.



‘Ik heb meer dan tweeduizend boeken. En ik 
verzamel opgezette dieren en fossielen. Ieder zijn 
zottigheid, hé? Een fossiel van miljoenen jaren oud 
vind ik veel meer waard dan het nieuwste gadget 
van Apple. Daarom kom ook ik zo graag in het 
Museum voor Dierkunde in de Deberiotstraat. Er 
hangt een reuzengroot walvisskelet aan het plafond. 
En je kan er gewoon gratis naartoe.’

‘Ik zit graag in mijn kleine wunderkammer thuis als 
ik schrijf, mijn wonderlijke mini-museum. Vaak is dat 
’s nachts. Een beeld, gevoel, geur of muziek kunnen 
zomaar ineens een hele wereld opentrekken. Ook de 
natuur inspireert me.’ 

‘Als we met het gezin naar de stad gaan, is de bib 
onze vaste stek. De laatste tijd kom ik ook graag in 
Café Central. Er hangt zo’n ongedwongen sfeertje. 
Je ziet er echte karakterkoppen, hoort er nog het 
Leives dialect en kan er gewoon jezelf zijn. Ik hou 

van dat soort volkscafés. Ze spreken 
me veel meer aan dan hippe of 
trendy zaken.’
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‘ Ik zit graag in mijn 
kleine museum thuis’

CHINEES NIEUWJAAR

Het jaar van de slang

Op woensdag 29 januari is het 
Chinees nieuwjaar. 2025 is het jaar 
van de slang. Die staat voor wijsheid, 
mysterie en financieel geluk, maar 
ook voor ontrouw en jaloezie.

In Leuven vieren we dat feest 
op zaterdag 1 februari, met een 
draken- en leeuwendans op de 
Grote Markt en een belevenis markt 
in de Bib Leuven Tweebronnen. 
Daar leer je bijvoorbeeld Chinese 
nieuwjaarswensen schrijven met 
penseel. Of je volgt een initiatie 
qigong: bewegingen die je lichaam 
en geest in balans brengen.

 za 01/02 • 13.30 uur: drakendans, 
14.30 – 16.30 uur: belevenismarkt • 
leuven.bibliotheek.be/
chineesnieuwjaar • gratis • 
vanaf 6 jaar

NOCTURNE

Lichtjes in Abdij van Park

Op vrijdag 31 januari kan je de 
binnen ruimtes van de Abdij van Park 
bezoeken tot 22 uur. Extra laat én 
extra gezellig, want vanaf 17 uur 
gaan er honderden theelichtjes 
aan. Ze verlichten de expo zalen 
van PARCUM, de kerk en enkele 
historische ruimtes in de abdij. Tussen-
door geniet je van concertjes door 
ensembles van Conservatorium SLAC.

En nog een extraatje: alle bezoekers 
krijgen een kop chocomelk en een 
lekkere pannenkoek. Da’s traditie op 
Maria Lichtmis, een katholiek feest 
dat op 2 februari gevierd wordt.

 vr 31/01 • 17 – 22 uur • tickets: 
www.abdijvanpark.be/nocturne

Mustafa 

http://leuven.bibliotheek.be/chineesnieuwjaar
http://leuven.bibliotheek.be/chineesnieuwjaar
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SPORT

Nomineer de Tofste Sportclub

Op 16 maart reikt Leuven 
zijn jaarlijkse sportprijzen uit. 
Niet alleen de beste atleten 
krijgen een trofee, maar ook de 
meest toegewijde vrijwilligers 
én de Tofste Sportclub. Dat 
is bijvoorbeeld een club die 
G-sport organiseert of ervoor 
zorgt dat iedereen betaalbaar 
kan sporten. Of een club die om 

een andere reden fantastisch 
werk levert. 

Vorig jaar ging zwemclub Leuven 
Aquatics met de trofee naar 
huis. Verdient jouw sportclub 
dit jaar de trofee? Nomineer ze 
online tot 2 februari. 

 www.leuven.be/tofstesportclub

POËZIEWEEK

Van expo naar leesclub

Hou je van gedichten? Goed nieuws, de Poëzieweek komt eraan! 
Alle activiteiten zijn gratis.  

• Op zaterdag 1 februari bege leidt hoogleraar literatuur wetenschap 
Dirk De Geest een leesclub over hedendaagse gedichten in de 
Bib Leuven Tweebronnen. Schrijf je online in.

• Van 10 januari tot 1 februari kan je in de Bib Leuven Tweebronnen 
naar een expo met visuele poëzie van Renaat Ramon. 

• Je kan tot 5 januari deelnemen aan de schrijfwedstrijd Six Word 
Stories. De beste verhalen van zes woorden ontdek je van 
30 januari tot 5 februari in de Bib Leuven Tweebronnen.

• In alle bibfilialen zijn er ook postkaarten met poëzie. 

 gratis • leuven.bibliotheek.be

Nieuwjaarsdrink
Op zaterdag 4 januari tussen 
15 en 18 uur trakteren de stad 
en AB InBev alle Leuvenaars 
op een frisse Stella, een 
kop koffie en een lekker pak 
smoutebollen. Je kan er ook 
in de prijzen vallen, met een 
etentje ter waarde van € 150 
bijvoorbeeld. Kom je mee 
klinken op de Grote Markt? 

 www.leuven.be/nieuwjaar

Koopzondag wintersolden
Op zondag 5 januari zijn heel 
wat winkels in het centrum na 
de middag open. Het ideale 
moment om koopjes te doen. 

 www.visitleuven.be/
koopzondagen

Boon Literatuurprijs
Op 10 januari om 18 uur 
maakt Bent Van Looy de 
shortlist bekend voor de Boon 
Literatuurprijs, live vanuit de 
Bib Leuven Tweebronnen. 
Wil je erbij zijn? Doe vóór 
5 januari mee aan de wedstrijd 
en maak kans op een van 
de drie duotickets.

 www.leuven.be/wedstrijd

Nieuwe haltes bibliobus
De bibliobus houdt vanaf 
6 januari ook halt aan 
Casablanca, het De Becker 
Remyplein, Sint-Maartensdal, 
het Sluispark, Hoogland en 
school De Twijg. Op vier 
plekken stopt hij niet meer: 
Edelzangerslaan, Vredeplein, 
Sint-Hadrianusstraat en 
Paul van Ostaijenlaan. Bekijk 
alle haltes online.

 leuven.bibliotheek.be/bus

Surf naar   
www.uitinleuven.be   
voor meer activiteiten.

kort

http://www.visitleuven.be/koopzondagen
http://www.visitleuven.be/koopzondagen
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De oprichting van 
Fliderbeca 

Het verhaal van de abdij 
begint bij Godfried met de 
Baard, graaf van Leuven. In 
1125 schenkt hij een stuk grond 
aan de benedictijnenabdij 
van Affligem. Die richt er een 
kloostergemeenschap en kerk 
op. In 1170 is die romaanse 
kerk klaar. Het domein wordt 
genoemd naar ‘Fliderbeca’, de 
beek die erdoor stroomt.

De abdij van Vlierbeek bestaat 900 jaar en dat vieren we een heel jaar lang 
met expo’s, vertellingen, concerten, een stoet en nog veel meer. Er verschijnt 
ook een nieuw boek over de lange geschiedenis van de abdij. LVN pikt 
er enkele opvallende gebeurtenissen uit.

Eerst de abdij, dan 
de gehuchten

De monniken maken de 
gronden in de omgeving 
vruchtbaar en daarvoor 
hebben ze werkvolk nodig. 
Zo ontstaan rond het domein 
al snel enkele gehuchten: 
Kessel (aan de voet van 
de Kesselberg), Schore 
(nu: Schoolbergen), Huffel 
(nu: Heffel) en de Plein. 

Verwoest door Willem van 
Oranje 

In de 16e eeuw komen de protestanten 
in de Neder landen in opstand tegen 
de Spaanse bezetter. In 1572 vallen ze 
onder leiding van Willem van Oranje 
de Zuidelijke Nederlanden binnen, 
maar ze worden teruggedreven door 
de Spaanse hertog van Alva. Tijdens de 
terugtrekking eist een troep soldaten 
van Oranje proviand in Vlierbeek. De 
abt weigert, waarop de soldaten de 
abdij plunderen en in brand steken. 
De monniken verhuizen naar hun 
Leuvense vluchthuis. Ze keren pas in 
1642 terug, wanneer de abdij wordt 
heropgebouwd.
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Feestjaar!

9 eeuwen Vlierbeek  
in 9 verhalen
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Vlierbeek leeft!
Vandaag zijn de abdijgebouwen een vaste stek 
voor verenigingen zoals de Chiro, Koninklijke 
Harmonie Volharding en de Heemkundige Kring, 
die de geschiedenis van de abdij bestudeert. Het 
abdijdomein is ook een tweede thuis voor vele 
buurtbewoners. Enkele buren onderhouden samen 
de boomgaard. En tientallen vrijwilligers zetten 
zich in om van 2025 een echt feestjaar te maken. 
Ze haakten honderden bloemen om de abdij te 
versieren, maakten een podcast over Vlierbeek en 
organiseerden activiteiten om iedereen bij elkaar 
te brengen op deze bruisende plek!

Bijzondere vrouw
Elisabeth Alberdingk Thijm woont in de abdij van 
1889 tot haar dood in 1952. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog (1940-1945) laat ze vluchtelingen 
schuilen in de kelders. Als de Duitse bezetters de 
abdij doorzoeken, stapt ze op hen af met een witte 
vlag en zegt – in vloeiend Duits – dat er alleen 
onschuldige burgers schuilen. De Duitsers laten ze 
leven. Elisabeth ligt begraven op het kerkhof van 
Vlierbeek. De Alberdingk Thijmlaan vlakbij is naar 
haar familie vernoemd.

Bommen en beschermengel 
In de eerste dagen van de Tweede 
Wereldoorlog, op 14 mei 1940, 
bereikt het Duitse leger Kessel-Lo. 
Vlierbeek is een belangrijk doelwit: 
de toren van de abdijkerk dient als 
observatiepost voor het Belgische 
en Britse leger. Zeven bommen slaan 
vlak bij de abdij in, eentje zelfs op 
enkele meters van de toren. Maar 
wonder boven wonder: de bom 
ontploft niet! De Vlierbekenaren 
zien dat als een tussenkomst van hun 
beschermheilige Onze-Lieve-Vrouw.

Het einde van de abdij 
In 1794 vallen de Franse 
revolutionaire troepen de 
Zuidelijke Nederlanden binnen, 
en 2 jaar later schaffen ze alle 
kloosters af. De Vlierbeekse 
monniken verzetten zich 
koppig, maar worden toch 
verdreven. In 1801 mag de abt 
terugkeren en misvieringen 
houden, maar het kloosterleven 
is definitief voorbij.

Een nieuwe kerk
Na de verwoesting in 1572 
bouwt de abdij een nieuwe 
kerk, maar die voldoet niet. 
Op het einde van de 18e eeuw 
krijgt de bekende hofarchitect 
Laurent-Benoît Dewez de 
opdracht om een nieuwe kerk 
te bouwen in neoclassicistische 
stijl. In 1783 is de prachtige 
Onze-Lieve-Vrouwekerk klaar. 
Dewez ontwerpt ook het 
Nieuw Abtskwartier, dat vorig 
jaar werd gerenoveerd.

Waar rust abt Paradaens?
Een van de bekendste abten van 
Vlierbeek is Petrus Paradaens. 
Omdat hij onderdak heeft gegeven 
aan enkele jansenisten – leden 
van een verboden religieuze 
stroming – wordt hij verbannen 
naar de abdij van Gembloers. Hij 
overlijdt daar in 1728. De legende 
wil dat enkele Vlierbeekse monniken 
stiekem zijn lijk ontvoeren en het 
in monnikskleren, rechtop zittend 
in een koets, terug naar Vlierbeek 
brengen en daar begraven. Waar 
precies? Dat weet niemand …

Activiteiten 900 jaar 
Vlierbeek

Tijdens dit feestjaar kan je naar 
tientallen activiteiten. Je vindt 
het programma online.

 www.vlierbeek900.be
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In januari kan je naar een theaterstuk zonder woorden in de Schouwburg: 
[meeuw]. Drie dove en vijf horende acteurs spelen het volledig in 
Vlaamse Gebarentaal. ‘Kijken met een beperking, dat is extra boeiend,’ 
zegt regisseur Stijn Van Opstal.

‘Het stuk is gebaseerd op ‘De Meeuw’ van de Russische 
schrijver Anton Tsjechov – een klassieker van meer dan 
120 jaar oud. Tijdens een familiereünie voert de jeugd 
een toneelstukje op. Maar de oudere generatie voelt 
zich beledigd en er ontstaat ruzie. Een tragisch, maar 
ook geestig verhaal.’ 

Iedereen gelijk
‘We hebben de tekst laten omzetten naar een video 
in Vlaamse Gebarentaal. Met die video hebben de 
acteurs het script ingestudeerd. Álle acteurs, ook de 
horende. Ze hebben dus – net als ikzelf –intensief 
Vlaamse Gebarentaal moeten leren: een jaar lang 
volgden ze les. Niet alleen om de inhoud onder de 
knie te krijgen, ook om met de dove acteurs te kunnen 
communiceren. Alleen zo kon op het podium gelijkheid 
ontstaan. Het engagement van de acteurs heeft me 
enorm ontroerd.’ 

‘Ik ben zelf al langer gefascineerd door gebarentaal. 
Mijn jeugdvriend Seppe was doof. Toen hij enkele jaren 
geleden stierf, werd ik nog nieuwsgieriger naar zijn taal 
en zijn gemeenschap. Ik ging lessen volgen, maar ik 
ben ook beginnen te dromen van een theaterstuk.’ 

Moedertaal 
‘Voor het dove publiek is [meeuw] uniek. Dit is de 
eerste theaterklassieker in Vlaamse Gebarentaal – in 
hun moedertaal dus. Als horende is het omgekeerd: je 
kent de taal niet. Je kijkt met een beperking, en net dat 
maakt het boeiend. Er gaat een nieuwe wereld open.’

'Toch kan iedereen makkelijk volgen. Er is boventiteling 
in het Nederlands. En het publiek zit op het podium, 
aan weerszijden van het speelveld. Door die nabijheid 
word je in het verhaal gezogen. Kom gewoon kijken: het 
is wondermooi.’ 

 [meeuw] van Olympique Dramatique, Toneelhuis 
en theater arsenaal • wo 15/01 • 15 uur • 
30CC/Schouwburg • tickets: www.30cc.be 

WIN!  
Beantwoord vóór 8 januari de wedstrijdvraag op 
www.leuven.be/wedstrijd en maak kans  
op een duoticket.
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Theater in gebarentaal

‘Voor dove 
én horende 

toeschouwers’
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win

Wist je dat ...
… er vroeger Coca-Cola werd gebotteld in Kessel-Lo? 
In 1953 opende de bottelarij op de Diestsesteenweg, 
waar nu supermarkt Delhaize is. In de jaren 60 deden 
ook Fanta en Sprite hun intrede. Het bruisende bruine 
drankje won aan populariteit en de bottelarij in Kessel-Lo 
werd te klein. In 1975 verhuisde ze naar een gebouw van 
Stella Artois in de Mechelsestraat. Die kocht zich ook in 
als aandeelhouder en bottelde tot 1994 Coca-Cola.

Bart L., Jan D. en Jordane F. kenden het antwoord op de vorige wedstrijdvraag en winnen het familiespel 
Monopoly Leuven.

Colofon
Verantwoordelijke uitgever: 
Mohamed Ridouani, burgemeester, 
Professor Van Overstraetenplein 1, 
3000 Leuven • Fotografie: Jan 
Crab, imec, Monday Agbonzee, 
Julie Landrieu, Marco Mertens, 
Jan Pollers, Rob Stevens, Kurt 
Van der Elst, Kor Vanparijs • LVN 
is gedrukt met milieuvriendelijke 
inkt op papier uit duurzaam 
beheerde bossen.

Contact: info@leuven.be of 
016 27 27 27

Hoeveel water kan er in het groot zwembad van Kessel-Lo: 
500.000, 750.000 of 1.000.000 liter?
Bezorg je antwoord vóór 15 januari via www.leuven.be/wedstrijd en maak kans op 
een gratis jaarabonnement voor het zwembad van Kessel-Lo. Ideaal voor iedereen 
die sportieve ambities heeft in het nieuwe jaar!



Zelfde plaats, andere tijd

In 2018 sloot het zwembad aan de Aarschotsesteenweg in Wilsele-Putkapel. Het maakte plaats voor het Sint-Agathaplein 
en een nieuw sportcomplex. Daarin vind je een zwembad, sportzalen, een brasserie en een jeugdhuis. Veel vernieuwingen! 
Maar de Sint-Agathakerk? Die staat er al meer dan 100 jaar.

2018

2025


